
Zondag 26 mei 2024 
Week 22,  jaargang 26 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.   
*********************************************************************************************************** 
De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                 
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.  
www.ichthus-emmermeer.nl      
 
Begroeting: Dhr. en mw. Geerlinks 

Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad 

Organist: Mw. G. Jongsma 

Ouderling: Mw. B. Beukers 

Diaken: Mw. F. Boerhof 

Lector:  Mw. G. Venema 

Koster:  Dhr. J. Post 

Weekkoster: Dhr. R. Wanders en dhr. T. Boerhof 

Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge 

  

Agenda: 

Ma:   19.30 uur:  Ichthuskoor 

Di:    14.15 uur:  Dienst in Heidehiem, ds. G. Kajim (H.A.) 

Wo:  10.00 uur:  Ontmoeting door de week, gastvrouw Annie Wubs 
Wo.  19.30 uur:  Gemeenteavond 

Vr:    13.30 uur:  Schakel vouwen: n.v.t. 

Vr:    13.30 uur:  Schakel bezorgen: dhr. R. Wanders 

  

Komende dienst: 2 juni, 09.00 uur, voorganger: Mw. D. van Oort 

  
De bloemen mogen met een groet van de gemeente  
gebracht worden naar:  
  

 
Mw. S Gerrits-Strating 
 

 

 
 
Opbrengst collecten in de kerk: 

5 mei (Samen in de Opgang) 1e collecte  € 96,10  2e  € 81,30 

13 mei 1e collecte  € 99,55  2e  € 29,50       

Verhuizing 

Beste allemaal, 

Wij gaan as. dinsdag verhuizen naar Nijverdal, dichterbij onze kinderen. 

We zijn meer dan 40 jaar betrokken geweest bij de Ichthus gemeente en het is nu tijd voor een nieuwe 

start. Ons adres is Walstro 10, 7443 TH Nijverdal. 

We wensen jullie allemaal alle goeds toe , ook met het  wennen en later het verhuizen naar de 

Opgang. 

Lieve groetjes Jaap en Emmy Vos.    

  
 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
http://www.ichthus-emmermeer.nl/


Ds. Janneke de Valk-Boerma/Janneke heeft zich om persoonlijke redenen voor onbepaalde tijd ziek 
gemeld. Zij heeft tijd nodig voor herstel. Wij wensen haar van harte toe dat de komende tijd haar dat 
zal brengen. 
 
Hartelijk dank voor het fleurige boeket van Ichthus en het hartelijk meeleven in allerlei vormen 
Het heeft me zo goed gedaan! 
Ik ben ontslagen uit de Horst, het gaat  weer heel goed behalve het zien. 
Hartelijke groet Pleuny Moorlag  
 
Uitnodiging Gemeenteavond op woensdag 29 mei 2024,  aanvang 19.30 uur in Ichthus,  
in de Zeihuuvzaal. 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij nodig ik u/jullie van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 29 mei a.s.  
 
Agenda voor deze avond:  

1. Opening door Gea Dost, voorzitter 
2. Meditatie door ds. Gerben Kajim   
3. Mededelingen  
4. Voortgang samenwerking Emmen-Zuid /Emmermeer  
5. Financiën/ kerkbalans   
6. Rondvraag  
7. Sluiting  

We sluiten de avond af met een hapje en een drankje, van harte uitgenodigd.  
 
Graag tot dan en namens de kerkenraad met een hartelijke groet, 
Hennie Hendriks, scriba  

Voor de hele PGE: Taizéviering in de Pauluskerk 
Vanavond, zondag 26 mei, zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00 
uur in de RK Pauluskerk aan de Weerdingerstraat 33. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om 
alvast de liederen die gezongen gaan worden, mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 
19.00 uur aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het 
oecumenisch jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld 
samenkomen, en wordt gekenmerkt door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. In het 
programma Petrus in het land is in de uitzendingen van de afgelopen twee weekenden aandacht aan 
Taizé besteed. Leuk om terug te kijken! De inspirerende viering vanavond is voor jong en oud en voor 
iedereen, wel of niet bekend met Taizé! Van harte welkom! 
  
Samenzang met Kapella Vocale op 2 juni in de Kapel om 19.00 uur 

Lopend Vuurtje 
Noteer vast in uw agenda: de volgende Lopend Vuurtje is op zondag 9 juni. Dan is er weer een 
gezamenlijke dienst in de Opgang. We vertrekken bij de Opgang om 9 uur voor een wandeling en een 
goed gesprek.  
Wees welkom om mee te doen.   Info: Marleen Vink, 643661 
  
VOORAANKONDIGING 
De verkiezingen voor een nieuw Europees parlement vinden binnenkort plaats. Veel mensen zien een 
verharding in de samenleving en zeker in de politiek en maken zich zorgen. Op woensdag 5 juni, een 
dag voor de verkiezingen, willen we in de Opgang een avond organiseren waarin we van gedachten 
wisselen over de huidige politieke situatie en dan (mede) gericht op de opkomst van extreem rechts, 
de sterk toegenomen polarisatie, het populisme en zaken die daaruit voortkomen zoals antisemitisme, 
onverdraagzaamheid richting mensen met een andere geaardheid etc. 
We zijn druk met het invullen van de avond wat een soort Nieuws & Politiek Café moet gaan worden. 
Op dit moment kunnen we verder alleen nog maar melden dat de avond plaats vindt op woensdag 5 
juni vanaf 19.30 uur in de Opgang. Meer weten? Bel met 06 52664763. En de datum kan alvast in uw 
agenda! 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

"Onze liefhebbende Vader, Moeder, God, geef ons de gave om lief te hebben. 
Geef ons de kracht om onbaatzuchtig van onze buren te houden. 

Help ons van hen te houden, zoals U van ons houdt. 
U bent de bron van alle ware liefde. 

Het gedrag van onze buren schrikt ons soms af. 
Maar Uw sterke liefde kan ons helpen onze haat te overwinnen. 

Schenk ons Uw onvoorwaardelijke liefde. 
U laat Uw regen vallen op mensen die goed doen maar ook op mensen die kwaad doen. 

Uw liefde doet goed niet omdat mensen dat verdienen. 
Heer, verbreed onze horizon om te zien wie onze buren, onze naasten, zijn, 

bevrijd ons van egoïsme als we hen ontmoeten. 
Help ons om onze vooroordelen opzij te zetten en een helpende hand uit te reiken, 

laat ons de Barmhartige Samaritaan zijn. 
Geef ons de moed om er te zijn voor onze naasten in nood, 

help ons om hen lief te hebben zonder op de kosten te letten. 
Met Uw liefde, o God, kunnen we alles doen om onze naasten te helpen. 

Help ons om niet de andere kant op te kijken, 
maar om bereid te zijn om onze mouwen op te stropen. 

God van pure liefde, U houdt zoveel van ons 
dat U ons Uw enige Zoon Jezus gaf om ons te redden. 

Laat Uw voorbeeld ons uitdagen om ook naar onze naasten uit te reiken. 
In onze gebroken wereld bestaat zoveel onechte liefde; 

bekleed ons met Uw grenzeloze liefde, zodat we goede naasten kunnen zijn. 
Amen 

- Dominee Solomon Sule-Saa, Ghana" 
 

 

Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com 

N. v.d. Kamp  tel: 640035 kopij voor donderdag 17.00 uur. 

Wijkredactie “Op Weg” : 

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl 

Hennie Hendriks tel. 06 53179975   Kopij vóór 21 juni 

 
 


