
Orde van dienst zondag 16 juni 2024 
 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst.   
  
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.  
  
Luiden van de klok   

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Toelichting  en zingen: NLB 216: 1,2,3 
  

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   zingende vogels geven hem door.      vochtige gaarde, geurig als toen. 
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen,    Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
   beide ontspringen nieuw aan het woord.     al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
   dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
  
Licht - inleiding op de stilte 
  
Zingen:  We keren ons naar binnen: 1 en 2  (melodie Gz  107) 

1 Wij keren ons naar binnen,    2 Daar geven wij uit handen 
   naar het intieme licht.       al wat ons hier verwart. 
   Daar moet de reis beginnen      Wij zoeken de verbanden, 
   op 't goede land gericht.       de wijsheid van het hart.  
   Een tocht van lange duur,       Niet als een trots bezit, 
   van moed, volharding geven,      niet om ons zelf te strelen, 
   een tinteling van leven:      maar om de pijn te helen 
   De warmte van het vuur.       die in de dingen zit. 
  
Stilte 
  
Luisteren:  Kaiser Waltz (J. Strauss)  
  
Zingen: De oude woorden klonken weer: 1, 2 en 3 (melodie Gz 463) 
  

1 De oude woorden klonken weer,   2 De oude woorden klonken weer, 
   hier in ons samenzijn.       hier in ons samenzijn. 
   Een woord gehoord in onze taal,       Door eeuwen heen, van mensen ver, 
   de weg te gaan in het verhaal,      gehoord in’t ruisen van de wind,  
   dat ons steeds weer verbindt.      die ons steeds weer verbindt. 
 
3  De oude woorden klonken weer,  
   hier in ons samenzijn. 
   Met hart en ziel op weg te zijn,  
   en delend wat het leven brengt, 
   omdat ons dat verbindt. 



 
 
Kijk niet te ver    Orgelspel 
  
Nog een  verhaal 
  
Luisteren: It’s already there (J.Butler)  
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 882: 1 
  

1 Allerhoogste God, heilig en glorierijk, 
   glorie wijd en zijd, 
   U komt hier in ons midden, 
   mens in mensentijd 
   en wij aanschouwen uw glorie. 
  
Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 16 juni  Ichthus.  
  
Zingen: Ga maar gerust: 1, 2 en 3 
  

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.   2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
   Ik ben je baken, ook in diepe nacht.       Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.   
   Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.      Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
   Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.      Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
   Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.      Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
   Ik ben de wind waardoor je adem haalt.       Ik ben de dag, die schemert in je droom.   
  
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.   
   Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.   
   Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
   Ik ben de verte, die verlangend wenkt.   
   En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
   ben Ik de hand, die al je tranen wist.  
  
Zegen       Zingen (gemeente): Amen  
 


