
De Schakel Zondag 30 juni 2024     Week 27     Jaargang 26 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 

 
De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl  
op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.  
  

Begroetingscommissie: Mevr. R. de Roo en mevr. F. Huizinga 
Voorganger:      Ds. G. Kajim 
Pianist:   Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:    Mevr. G. Dost 
Diaken:   Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector:  Mevr. G. Venema 
Koster:      Dhr. J. Post 
Weekkosters:     Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 

  

Agenda 
Wo: 10:00 uur  Koffie en ontmoeting. Gastheer is Geert Renkema 
Vrij:  13:45 uur  Schakel bezorgen: mevr. G. Venema 
  
Komende kerkdiensten 
Zondag 6 juli in De Opgang om 10.00 uur met ds. G. Kajiem. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar  
dhr. H.H. Pinkster. 
 
Bedankt 
Mevr. Doldersum bedankt de Ichthus-gemeente van harte voor de bloemen die ze afgelopen zondag 
kreeg. Ze was er erg blij mee.  
 
Opbrengst collecten 16 en 23 juni 2024 
16 juni: 1e collecte € 32,50 (diaconie) en 2e collecte € 29,90 (PGE) 
23 juni: 1e collecte € 65,10 (KIA) en 2e collecte € 59,80 (PGE) 
  
Taizeviering: 30 juni 19.00 uur Stiltetuin De Stroetenhof 
Vanavond, 30 juni, is er een Taizéviering. We beginnen om 19.00 uur in stiltetuin De Stroetenhof, 
Huizingsbrinkweg 40a. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen 
gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De 
viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in het 
dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld samenkomen, en wordt gekenmerkt 
door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is voor jong en 
oud en voor iedereen, wel of niet bekend met Taizé! Van harte welkom! 



#SamenVerder:7x7 BBQ-en op 17 juli 

Wat is er leuker dan samen eten. Ook samen als leden van Ichthus en de Opgang. En dat is wat we 

willen gaan doen, met de vernieuwde formule 7x7 in het kader van #SamenVerder. 7x7 betekent dan 

7 plekken waar 7 mensen met elkaar eten. Na  een barbecue en een stamppotten avond willen we 

weer een barbecue- avond organiseren. En wel op woensdag 17 juli. We zoeken dus 7 huizen waar 7 

mensen welkom zijn om te komen barbecueën. Meld je dus aan als je een van die huizen wil zijn, 

waar 7 mensen welkom zijn! En meld je aan als je een van die 49 mensen wil zijn die op 17 juli ergens 

barbecueën met elkaar. Geef bij de aanmelding dan ook door of je vegetarisch eet. We gaan kijken 

hoe ver we komen. Na opgave krijgen jullie vanzelf te horen wie er komen eten en waar je eet. De 

kosten delen we met elkaar en de inkopen verzorgen wij ook. Doe allemaal mee! Je kunt je 

aanmelden bij Gerben Kajim (06 30546911; g.c.kajim@hetnet.nl) of Corry-Anne Veenhuijsen ( 06- 

27236768 ;corry-anne@ziggo.nl). 

 

Omzien naar elkaar 

Een tijdje geleden werd het idee geopperd door een aantal gemeenteleden om onze gemeenteleden 

in de verzorgingstehuizen eens een kaartje te sturen.  Een prachtig idee om de samenhorigheid 

binnen de gemeente te laten zien. Maar dachten we, waarom trekken we het niet breder zodat we 

niemand vergeten. 

Daarom een oproep aan alle gemeente leden van Ichthus: stuur de komende periode eens een 

kaartje naar iemand van onze gemeente. Zomaar, om te laten zien dat we aan elkaar denken. Stuur 

dan ook eens een kaartje naar iemand die niet tot de bekenden kring hoort, maar naar iemand waar 

je niet zoveel contact mee hebt.                                                            Met een hartelijke groet, Gea Dost 
  

Omzien naar elkaar 

Kommer maakt een mens neerslachtig 

Een hartelijk woord doet een mens goed 

Een vriendelijk gebaar geeft weer moed 

Meeleven met elkaar is altijd prachtig. 
  

Het is heel goed om elkaar blij te maken 

Het leven is al vaak zo koud en kil 

Genegenheid is voor ieders bestwil 

Harde woorden kunnen leed veroorzaken. 
  

Jezus gebruikte goede woorden indertijd 

Moge dit voor ons ter navolging zijn 

En dienen in ons leven als richtlijn 

Laten we dat dan doen in bescheidenheid.. 

(uit het boek Spreuken) 
  
 

Schakel:       Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 16 auguystus  


