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Zomerdienst in Ichthus samen met de Kapel en de Opgang 
Aanvang 10.30 uur. Voorganger Mw. J. Keim-de Wit, organist dhr. H. Vink 
18 augustus 2024 - De negende zondag van de zomer – kleur groen 
 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we voor het begin van de dienst naar:  
Nieuw Liedboek 818: 1 en 2 - Gezongen bij Petrus in het land KRO-NCRV 
 
1 Niet is het laatste woord gesproken, 
er klinkt een lied, al is het nacht. 
Onzeker gaan wij, lotgenoten, 
op weg met wie ons samenbracht. 
Wat komen zal is nog verborgen, 
God weet, wat ons te wachten staat: 
het stille licht, een nieuwe morgen, 
waarmee ik mij verzoenen laat. 
 
2 Wie als het water uitgegoten 
de dorre grond tot bloeien brengt; 
wie als de dauw daalt in de morgen 
en schepping teer met licht doordrenkt, 
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren 
in duisternis van niemandsland. 
Een naam klinkt in het wuivend koren: 
belofte van het nieuwe land. 
 
Luiden van de klok - Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen 
 
Zingen: Mul: Zingen door de tijd Psalm 72: 1 en 2 
1 Laat, Heer, de koning wijs regeren, 
gezegend door uw hand. 
De koningszoon uw woorden leren, 
tot zegen voor het land. 
Daar waar Gods woord en wet gaan leven, 
wordt vrede blij begroet. 
Geen mens wordt er dan afgeschreven, 
de arme heeft het goed. 
 
2 Laten de bergen vrede dragen, 
de heuvels 't recht van God. 
De zwakke die om hulp zal vragen, 
ontvangt een beter lot. 
Wie armen steeds maar onderdrukken 
en naar het leven staan, 
zullen zich voor de koning bukken, 
zijn straffen ondergaan. 
 
Stilte 
Bemoediging 
V.  Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen,  
      in de Naam van de Heer,  
      van wie wij onze hulp mogen verwachten     
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  Die als mens onder ons is komen wonen en  
      eindeloos van mensen houdt 
G.  DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK  
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      VAN ZIJN HANDEN 
V.  U die in Jezus Christus met uw liefde en Heilige Geest  
      steeds bij ons bent op de wegen die wij gaan  
G.  OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW          
      AANWEZIGHEID, LIEFDE EN UW TROUW 
Groet 
V.  Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld 
      Van God, de Vader, die achter ons staat 
      Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige  
      Geest, die ons elke dag kracht wil geven 
G.  AMEN                                                                                      
                                                                                                     (Gemeente gaat zitten) 
Zingen: Mul: Zingen door de tijd Psalm 72: 4 en 6 
4 Laat onder hem maar welig groeien, 
de vrede wereldwijd. 
Rechtvaardigen uitbundig bloeien, 
tot in de eindigheid. 
Laat hem van zee tot zee regeren 
en laat van land tot land, 
de koningen zijn grootheid eren, 
met gaven uit hun hand. 
 
6 Wie hier een moeizaam leven leiden 
en haast ten onder gaan. 
Zal hij van alle last bevrijden, 
zijn armen om hen slaan. 
Wie weerloos zijn redt hij het leven, 
geeft kracht om door te gaan. 
Hij zal een nieuwe toekomst geven, 
trekt zich hun zorgen aan. 
 
Inleiding op de dienst 
 
Zingen: Geroepen om te zingen: 128: 1  
1  
Woord dat ons oproept om te leven, 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat aan ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen 
die mensen gaan hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 
houdt ons geloven aan de gang. 
 
Drempelgebed 
Zingen: Geroepen om te zingen: 128: 2 en 3  
2  
Woord van de Heer, wij willen horen 
met oren die gehoorzaam zijn. 
Laat niets en niemand ons bekoren: 
Weest U ons brood en onze wijn. 
Zodat wij verder kunnen leven 
het leven zoals U het vraagt: 
Geen leven van om niemand geven, 
maar leven dat een ander draagt. 
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3 Woord dat ons oproept echt te leven, 
woord van de Heer, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft. 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen Glorialied: Nieuwe Liedboek 146.c: 1, 5 en 6 
  
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
5  
O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
6  
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed om de Heilige Geest 
1e Schriftlezing: Jesaja 56: 1 t/m 8 - Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 87: 1, 2 en 3  
1     
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden.  
2     
Rahab en Babel zullen u behoren.  
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer.  
O moederstad, uit u is elk geboren!  
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3    
God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kinderen dragen.  
 
2e Schriftlezing: Mattheüs 15: 21 t/m 31 - Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 534: 1 t/m 4  
1 
Hij die de blinden weer liet zien 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft 
ons levenslicht de Zoon van God. 
2  
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
3  
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
4 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord de Zoon van God. 
 
Overdenking  
Zingen: Nieuwe Liedboek 362: 1, 2 en 3  
1  
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 
2  
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
3  
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
  
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
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Gebeden:  Stil Gebed – Onze Vader 
Mededelingen  
De collectes zijn vandaag voor: diaconie en PGEmmen 
(mandjes bij de uitgang) U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: NL15 
RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 18 augustus “Ichthus” 
of via de Scipio app. 
 
Zingen Slotlied: Nieuwe Liedboek 657: 1, 2 en 4 
1  
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
2  
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild! 
4  
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
Zegen 
Gezongen Amen, Amen 
 


