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liturgie 

 
openluchtdienst 1 september 2024 

Rensenpark 

 

 
 
 

Thema: Ik zie, ik zie, wat jij ……. ? 
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Vanaf 10 uur een actieve opening met spellen 

 

Om ongeveer 10:30 uur komt iedereen bij elkaar en gaat zitten. 

 

Zingen: Die chaos schiep tot mensenland (NLB 322: 1 en 2) 

 
2 Dat boek waarin getekend staan 

   gezichten, zielen, naam voor naam, 

   hun overslaande liefde, 

   hun overgaande liefde, 

   hun weeën die niet overgaan. 
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   Schrift die mensendagen schrijft. 

   Licht dat aanblijft 

 

Welkom en aansteken van de kaars 

 

Bemoediging en groet 

V: Vrede zij u allen. 

A: De wereld zij vrede. 

V: Wij roepen God aan. 

A: Wie is God? 

V: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

A: Die trouw is tot in eeuwigheid. 

V: Die de verdrukten recht verschaft. 

A: Die de hongerigen brood geeft. 

V: Die de Geest zendt. 

A: En wij worden herschapen. Amen. 

 

Zingen: De druk van alledaagse dingen (Zingenderwijs 16: 1, 2 en 3) 
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2 Omringd door sporen van agressie: 

   Wereld waarin de angst regeert, 

   waar onze wens te zijn geborgen, 

   andermans leven torpedeert. 

   Breng ons dan in herinnering, 

   compassie voor de vreemdeling. 
 

3 Leer ons vanuit jouw woord te leven: 

   Liefde die niemand tot iets dwingt, 

   zorg die ons dichter bij elkaar brengt, 

   vreugde die ons voor altijd bindt. 

   Breng ons dan in herinnering, 

   uw zachtheid die de dood bedwingt. 
 

Inleiding op de dienst. Begin fluisterspel 
 

Vragen van De Alwetende: Vraag 1:   

De steeneik komt voor rondom de Middellandse zee en het hout 

is hard en zwaar. Hoe heet het hout van de steeneik?  

A. azijnhout (azinheira is Portugees voor azijn)  

B. tandhout (de tanden in het bovenwiel van molens is gemaakt 

    van dit hout)    

C. Basan's hardhout (naar de groeiplaats Basan die in Jesaja 

    genoemd wordt). 
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Vraag 2 

Kinderspelen is een schilderij uit 1560 van de Vlaamse schilder 

Pieter Bruegel de Oude. Hoeveel verschillende kinderspelen zijn 

er op dit schilderij te zien? 

A. 40  B. 60 

C. 80  D. 100 
 

Gebed, afgesloten door:  

V: Daarom bidden wij U: 

A: Heer ontferm U, Christus ontferm U,  

     Heer ontferm U over ons. Amen 
 

Kinderen komen naar voren. Onder het zingen van „Kijk eens 

om je heen” (AWN II,28)  gaan ze naar de kindernevendienst.  
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2  Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 

    wij zijn in de wereld niet alleen. 

    God kent ieder kind bij name, 

    zeg maar ja en zeg maar amen. 

    Ook al zijn we nog maar klein, 

    God wil onze Vader zijn. 

 

Vragen van De Alwetende: Vraag 3:   

De natte julimaand zorgde voor veel eikenmeeldauw (schimmel) 

op de bladeren. Met welk huismiddel kun je meeldauw, ook op 

andere planten, flink terugdringen?    

A. water gemengd met afwasmiddel   

B. water gemengd met melk    

C. water gemengd met spiritus 

 

Zingen: Wij mensen blijven dromen dromen (melodie Psalm 65) 
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3 Waar mensen putten uit die bronnen 

   van droom als werk'lijkheid, 

   daar is Gods toekomst al begonnen 

   in onze levenstijd. 

   Wie in die dromen durft geloven 

   voelt zelf verandering, 

   vertwijfeling en wanhoop doven, 

   in blijde aarzeling. 

 

Verhaal World Servants 

 

Vragen van De Alwetende: Vraag 4: 

Keezen is een bordspel. Dit bordspel is afgeleid van een bordspel 

uit een ander land. Welk land is dit? 

A Duitsland 

B Amerika 

C India 

D Japan 
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Lezen: Zacharia 8: 4-8 en Marcus 8: 22-26 

 
4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er 

op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, 

elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de 

straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. 6 Dit 

zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die 

van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor 

Mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 
7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk 

bevrijden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar 

de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen 

ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik hun God, in 

onwankelbare trouw. 

 
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, 

en men smeekte Hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de 

blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat 

speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u 

iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net 

bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde Hij weer zijn 

handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en 

genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis 

met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’
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Zingen: Jeruzalem, zo zegt de Heer (Hemelhoog 267: 1 en 2))  
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2 Dan zitten weer bijeengeschaard 

   mannen en vrouwen langs de kant, 

   krukken en stokken in de hand, 

   ouden van dagen, hoogbejaard; 

   rondom zien zij Gods heerschappij, 

   de kinderen, weer vrij en blij, 

   jongens en meisjes, allerwegen, 

   die spelen daar, verrukt van vreugd' 

   en lachen luid- Gods lieve jeugd 

   heeft hier de toekomst weergekregen. 

 

Overdenking  

 

Intermezzo Laus Deo 

 

Vragen van De Alwetende: Vraag 5: 

Rond deze tijd verschijnen de Galappeltjes op de bladeren van de eik. 

Ronde bolletjes onder het blad. Daarin de eitjes van de Galwesp. 

Deze galappeltjes worden door de mensen benut voor:  

 

A   een behandeling in mond en keelholte (ontstekingsremmende  

     werking)   

B   bescherming tegen roest op ijzer en staal (kleurt zwart).  

C   het maken van inkt (terug gevonden in schilderijen van  

     Rembrandt). 
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Zingen: Wij dromen van een wereld wijd en zijd (Van harte 112: 1 en 2) 

 
 

2 Wij lopen op het ongewisse pad 

   van menselijke kwetsbaarheid en zorgen. 

   Wij zijn op zoek naar muren van een stad, 

   naar handen waarin leven is geborgen. 

   Christus, wees de kracht die ons bevat, 

   wil met uw licht ons leiden naar uw morgen. 

 
 

Gebeden  
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Eindspel van De Alwetende: Vraag 6: 

Volgens de website Historianet.nl is Jeanne Calment de oudste 

mens die ooit geleefd heeft. Hoe oud is zij geworden? 

A 120 jaar en 83 dagen 

B 122 jaar en 164 dagen 

C 124 jaar en 245 dagen 

D 126 jaar en 16 dagen 

 

Zingen: In de bloembol (NLB 982: 1 en 2) 

tijdens dit lied komen de kinderen terug 
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2 Elke stilte kent zijn zingen,  

   zoekt een woord en melodie,  

   ieder duister wacht een morgen  

   in dat licht is alles nieuw. 

   Het verleden bergt de toekomst,  

   wat die brengt, je weet het niet,  

   nog verborgen tot het uitkomt,  

   God alleen herschept en ziet. 

 

Gesprek met kinderen 

 

Afronding fluisterspel 

 

Zegen (Gemeente gaat staan), beantwoord door:  

A: Amen 

 

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416: 1 en 4) 
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4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.    

 

Na de dienst muziek van Laus Deo 

 

 

Ga je mee? Dan drinken we koffie, thee en fris!  

Van harte uitgenodigd! 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Muziekverenging:  Laus Deo uit Emmen 

Fluitist:  Iena Pals 

Lector:                Geert Renkema 

Voorgangers:              Door-Elske Cazemier en Gerben Kajim 

Maker vragen:  Rien Middelburg  

World Servants:  Mirte, Leida, Baukeline, Serissa en Daphna 

Projectgroep Openluchtdienst 
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