
Orde van dienst zondag 15 september 2024: startzondag Opgang-Ichtus (in de De Opgang) 
 
Thema: „Als nieuw!” Leven in ht Licht van  Gods Koninkrijk 
 
Voorde deinst: oefenen Lied van de maand (NLB 1015) 
Tot het uiterste, in alle uithoeken tot aan je grenzen, 
mag je gaan tot er vrede is, vrede op aarde voor alle mensen. 
 
Orgel 
 
Klokgelui. Binnenkomst kerkenraad 
 
Stilte 
 
Luisteren/zingen: Breng ons samen (Sela) 
 
Groet en bemoediging 

V.: Aan het begin van deze viering spreken wij uit dat wij hier bij elkaar zijn in de Naam van de  

      Levende God. 

 A.: Die ons gelloft en die bij ons is in alles wat wij doen. 

V.: Met wie wij ons verbonden weten en die de Bron van leven is. 

 G.: Laat die Geest ons inspireren, kracht geven en blij maken deze viering.  Amen 

  

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed  

  

Luisteren/zingen: The Kingdom of God (Taize 115) 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 

Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 

In de kerk van iedereen valt iets te beleven. 

In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn. 

In de kerk van iedereen mag je samen vieren. 

In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent. 

Kom er maar bij, kom er maar bij.  

Kom er gewoon maar bij. 

Kom er maar bij, kom er maar bij. 

Kom er gewoon maar bij. 

 

Lezen: Matteüs 20: 1-16 

 



Zingen: NLB 1001 : 1 en 2  

 1 De wijze woorden en het  groot vertoon, 

   de goede sier van goede werken, 

   de ijdelheden op hun pauwentroon, 

   de luchtkastelen van de sterken: 

   al wat hoog staat aangeschreven 

   zal Gods woord niet overleven; 

   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

   beschaamt de ogen van de sterken. 
 

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

   dat lachen zullen zij die wenen, 

   dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

   dat dorst en honger zijn verdwenen - 

   de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

   die geen vader was, zal vader zijn; 

   mensen zullen and're mensen zijn, 

   de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

Overdenking 

  

Zingen: NLB 1001 : 3 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

   een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

   wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

   al komt de onderste steen boven: 

   die zal kreunen onder zorgen, 

   die zal vechten in 't verborgen, 

   die zal waken tot de morgen dauwt - 

   die zal zijn ogen niet geloven. 

 

Samen aan het werk: De wijngaard in beeld 

 

Zingen: Deel met ons uw kostbaarheid (Rakelings nabij 78) 

1 Als het zaaigoed in de akker, 

   als de regen op het land, 

   als een lichtstraal van de lente, 

   als een welbevriende hand, 

   zo komt U de mens te binnen, 

   zo weeft U uw liefdesband. 
 

2 Als de velden zonder water, 

   als een hemel zonder blauw, 

   zijn wij mensen zonder zegen, 

   is uw wereld zonder trouw. 

   Schenk uw Geest aan onze adem, 

   Wees voor ons als morgendauw. 



3 Als de bladen van de rozen, 

   als het gras in kwetsbaarheid, 

   zo zijn wij als mens geboren,   

   levend vanuit breekbaarheid. 

   Laat uw zegen ons omstromen. 

   Deel met ons uw kostbaarheid. 

  

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE jeugd) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 15 september Ichthus-
Opgang.  
  

Gebeden 

 

Luisteren: Psalm 150 
  

 

Zingen: NLB 978: 1, 2, 3 en 4 

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   2 Gij roept het jonge leven wakker, 

   de aarde met haar wel en wee,      een tuin bloeit rond het open graf. 

   de steile bergen, koele meren,      Er ruisen halmen op de akker 

   het vaste land, d'onzeekre zee.      waar zich het zaad verloren gaf. 

   Van U getuigen dag en nacht.      En vele korrels vormen saam 

   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.      een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3 Gij hebt de bloemen op de velden   4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

   met koninklijke pracht bekleed.      en laat mij door de wereld gaan 

   De zorgeloze vogels melden      met open ogen, open oren  

   dat Gij uw schepping niet vergeet.      om al uw tekens te verstaan. 

   't Is alles een gelijkenis       Dan is het aardse leven goed, 

   van meer dan aards geheimenis.      omdat de hemel mij begroet. 

  

Wegzending       Zegen        
  

Zingen: NLB 1015  
Tot het uiterste, in alle uithoeken tot aan je grenzen, 
mag je gaan tot er vrede is, vrede op aarde voor alle mensen. 
 
 
 

 


