
Orde van dienst zondag 22 september 2024: Opgang en Ichtus (in de De Opgang) 
 
 
Orgel 
 
Klokgelui. Binnenkomst kerkenraad 
 
Stilte rond de paaskaars 
 
Zingen: NLB 1008: 1 en 2 
1 Rechter in het licht verheven,  2 Hoor de bittere gebeden 
   Koning in uw majesteit,      om de vrede die niet daagt. 
   louter ons geringe leven,      Zie hoe diep er wordt geleden, 
   scheld ons onze schulden kwijt,     hoe het kwaad de ziel belaagt.  
   laat uw vleugelen ons omgeven,     Zie uw mensheid hier beneden, 
   troost ons met uw tederheid.     wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
Groet en bemoediging 

V.: De Heer zij met U. 

A.: Ook met u zij de Heer. 

V.: Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen 

      ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven. 

 A.: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 

V.: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen 

      op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn, 

 G.: Die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen. 

 

Zingen: NLB 1008: 3 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

   klief het duister met uw zwaard. 

   Kroon de menselijke dromen 

   met uw koninkrijk op aard. 

   Laat de vrede eindlijk komen, 

   die uw hart voor ons bewaart. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed  

  

Zingen: NLB 791: 1, 5 en 6 

1 Liefde, eenmaal uitgesproken  5 Liefde laat zich voluit schenken 

   als uw Woord van het begin,     als de allerbeste wijn. 

   Liefde, wil ons overkomen      Liefde blijft het feest gedenken 

   als geheim en zegening.      waarop wij uw gasten zijn. 

 

 

 



6 Liefde boven alle liefde, 

   die zich als de hemel welft 

   over ons: wil ons genezen, 

   Bron van liefde, Liefde zelf! 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 

In de kerk van iedereen valt iets te beleven. 

In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn. 

In de kerk van iedereen mag je samen vieren. 

In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent. 

Kom er maar bij, kom er maar bij.  

Kom er gewoon maar bij. 

Kom er maar bij, kom er maar bij. 

Kom er gewoon maar bij. 

 

Lezen: 1 Korintiers 12: 4-11 

 

Zingen: NLB 970: 1 

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

   licht van Jezus Christus, 

   vlammen zijn er vele, één is het licht 

   wij zijn één in Christus. 

 

Lezen: 1 Korintiers 12: 12-22 

 

Zingen: NLB 970: 2 en 3 

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,   3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

   wijnstok van het leven,        Geest van Jezus Christus, 

   ranken zijn er vele, één is de stam,      gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

   wij zijn één in Christus.       wij zijn één in Christus. 

 

Lezen: 1 Korintiers 12: 26-30 

 

Zingen: NLB 970: 4 en 5 

4 Velen mogen dienen als onze Heer,  5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

   Hij wast onze voeten,        wij zijn Christus’ lichaam, 

   velen mogen dienen als onze Heer,     leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

   wij zijn één in Christus.       wij zijn één in Christus. 

 

Overdenking 

  

Zingen: NLB 973: 1, 2, 3 en 4 

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

   te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

   en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja. 

 



2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

   te helpen wie geen helper had ontmoet: 

   wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,  

 

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  

   om op te komen voor wie is verstomd,  

   voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja, 

 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  

   gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  

   uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja! 

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst. Ze nemen brood en wjn mee. Zingen: NLB 385: 1,2 en 3 

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

   Wij mogen komen eten 

   en niemand wordt vergeten. 

   De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

   't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

2 Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood. 

   Dit brood houdt ons in leven 

   door God is het gegeven. 

   Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood. 

   en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

3 De tafel van samen, de tafel van het goed, 

   daar wordt de wijn geschonken 

   en mondjesmaat gedronken. 

   De tafel van samen, de tafel van het goed, 

   daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

Inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 22 september Ichthus-Opgang.  
 
Nodiging tot de viering van het Heilig Avondmaal 
 
Vredegroet 
 
Tafelgebed tussen door zingen: NLB 377: 1, 4, 5 en 6 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,   4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
   met niets in handen dan dat Gij     reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 
   mij riep en zelf u gaf voor mij -     vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -  
   O Lam van God, ik kom.      O Lam van God, ik kom. 
 
 
 



5 Zoals ik ben, in U te zijn,    6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan 
   en Gij in mij, in brood en wijn;      de lengte, breedte, hoogte van 
   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn     uw diepe liefde vatten kan: 
   O Lam van God, ik kom.       O Lam van God, ik kom. 
 
Viering van het Avondmaal. Ndertussen zingen we: 
Taize 143:  Eet dit brood, drink de wijn,  

kom tot hem en heb nooit meer honger. 
Eet dit brood, drink de wijn,  
bouw op hem en heb nooit meer dorst. 

 
NLB 385: 4 4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

   Hier durven wij te dromen 
      dat alles goed zal komen. 

     Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
     in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

  

Gebeden 

 

Mededelingen 

 

Zingen: Mensen van vuur zijn wij: 1, 2 en 3   (Van Harte 36) 

1 Mensen van het vuur zijn wij   2 Mensen van het vuur zijn wij, 

   door de vlam, die eens ontstoken,      van het godbezielde leven, 

   hartgericht, verblijdend vrij,      om de wereld, wijd en zijd 

   oude grenzen heeft doorbroken.     recht en richting te hergeven 

   Gids van nieuwe vergezichten,      Geest van vuur wil door ons branden, 

   leer ons op uw Geest te richten.     wees in stad en land voorhanden. 

 

3 Mensen van het vuur zijn wij,  

   aangestoken om te dromen  

   met de mensen van voorbij,  

   dat Gods toekomst ooit zal komen. 

   Geest van God, vlam in dit leven,  

   blijf met ons bestaan verweven. 

 

Zegen        
  

Zingen: NLB 1015  
Tot het uiterste, in alle uithoeken tot aan je grenzen, 
mag je gaan tot er vrede is, vrede op aarde voor alle mensen. 


