
De Schakel Zondag 8 september 2024     Week 37     Jaargang 26 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 

 
De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl  
op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.  
  

Begroetingscommissie: Mevr. R. de Roo en mevr. F. Huizinga 
Voorganger:      Ds. W. de Groot 
Pianist:   Mevr. I. Veltman 
Ouderling:    Mevr. H. Hendriks 
Diaken:   Mevr. G. Venema 
Lectrice/lector:  Mevr. G. Venema 
Koster:      Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:     Dhr. R. Wanders en dhr. M. Boerhof 

  

Agenda 
Ma:  19:30 uur  Ichthuskoor 
Di:       19:30 uur  Kleine kerkenraad (in De Opgang) 
Wo: 10:00 uur  Koffie en ontmoeting. Gastheer is Gea Berends 
Vrij:  13:45 uur  Schakel bezorgen: mevr. G. Venema 
  

Komende kerkdiensten 
Zondag 15 juli in De Opgang om 10.00 uur startzondag met ds. G. Kajiem, mevr. H. Hornstra en  
mevr. D. van Oort. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Mevr. Delies.  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen en de vele kaarten, die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf  in het 
ziekenhuis en De Horst.                                                       Hartelijke groet, Riek Roelof 
  
Mededeling van overlijden 

Dhr. Willem (Wim) Bakker, geboren 25 januari 1939, overleden  

17 augustus 2024. De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 23 augustus in het uitvaartcentrum DLE 

Oeverse bos. 

Voorafgaande aan de dienst was er gelegenheid om de familie te condoleren. De begrafenis heeft 

plaatsgevonden op de begraafplaats „De Wolfsbergen”. 

Wij wensen de familie van dhr. Wim Bakker heel veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.  

                                                                                               Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 

  



Receptenboom voor startzondag Opgang en Ichthus 

Op zondag 15 september vieren Ichthus en de Opgang samen hun startzondag in de Opgang. Na een 

feestelijke dienst, zal er spel en ontspanning zijn en daarna sluiten we de dag af met een 

gezamenlijke maaltijd. De vraag aan u is of u voor die maaltijd 

wat wilt koken. In de kerk ziet u vandaag een boom staan, met daarbij een mand met papieren 

appeltjes. Het is de bedoeling dat u op de appeltjes schrijft, wat u van plan bent om voor zondag 15 

september te koken voor de maaltijd. Als u dat gedaan heeft, kunt u het beschreven appeltje in de 

boom ophangen. En op zondag 15 september uw heerlijke gerecht meenemen naar de dienst! Zo 

maken we samen een gezellige en smakelijke startzondag van! Alvast bedankt! De organisatie 

  

Parkeergelegenheid op Startzondag 15 september bij de Opgang 

Volgende week vieren we in de Opgang een vrolijke startzondag! In verband met de herinrichting van 

het gebied rond de Opgang zijn er echter werkzaamheden bij de Opgang van eind augustus tot half 

december. 

Voor volgende week 15 september betekent dat dat er dicht bij de Opgang minder 

parkeergelegenheid is. Wel is het parkeerterrein bij het Brinkenhoes beschikbaar. 

Vandaar is het ongeveer 100 meter lopen naar de Opgang. We hopen dat er de komende tijd genoeg 

parkeergelegenheid zal blijven. We houden u steeds op de hoogte. 

Als het project klaar is, is er dicht bij de Opgang extra parkeergelegenheid. Tot volgende week!! 

  

Uitnodiging barbecue voor alle vrijwilligers van Ichthus 

Beste mensen, ook dit jaar willen we weer een BBQ houden in Ichthus. Graag nodigen wij jullie 

hiervoor uit op: 20 september, 18.00 uur in Ichthus, d’Zeihuuvzaal. Allen van harte welkom. 

Opgave bij Gré Venema voor 15 september 2024 (tel. 615291 of mail naar venkal@ziggo.nl) 

Mocht je een speciaal dieet hebben, graag even doorgeven. Voor alles wordt gezorgd, dus je hoeft 

zelf niets mee te nemen! Graag begroeten wij jullie op 20 september. 

                                            Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 

 

Gezocht: maatje! 

Een tijdje geleden ontmoette ik een aardige man van in de 50, die behoefte heeft aan een praatje, 

een wandeling, een spelletje, kortom aan sociaal contact. Hij is slechthorend, maar kan prima één op 

één communiceren. Uit zichzelf vind hij het moeilijk om contact te leggen. Hij zou het leuk vinden om 

iemand als maatje te hebben, die af en toe hem wil bezoeken of andersom. Zelf noemde hij al dat het 

mes aan twee kanten kan snijden. Hij is dan ook gelijk een maatje voor die ander. Wie zou voor deze 

aardige man een maatje willen zijn en een keer kennis willen maken om te kijken of het klikt? Dan 

kunt u contact opnemen met Gerben Kajim(g.c.kajim@hetnet.nl, 06 30546911). 

 

# Samen Verder: Samen Uit Eten bij restaurant Stones! 

Graag willen we jullie uitnodigen voor een volgend mooi idee in het kader van #Samen Verder: het 

leek ons leuk om samen uit eten te gaan, zodat we elkaar op een andere manier ontmoeten en met 

elkaar in gesprek komen. 

Daarom hebben we een afspraak gemaakt in Restaurant Stones, 

van Schaikweg 94 op 18 september om 17.30. Zij hebben een drie gangen menu voor ons 



samengesteld voor € 19,50. Als u dieetwensen heeft of vegetarisch wilt eten, mag u dit voor 11 

september opgeven. 

Lijkt het u leuk om samen uit eten te gaan, geef u dan voor 11 september op bij Gerben Kajim, 

g.c.kajim@hetnet.nl, 06 30546911.  

Eet smakelijk! 
  
 

Het  licht dat weer opnieuw begon, 
de dag, de pas ontwaakte zon, 

verhogen Hem die boven is 
en die alleen te loven is. 

  
Hef op uw hart en uw gelaat 
gelijk het licht dat opengaat, 
wees als de engelen bereid, 

wijdt God uw ganse levenstijd! 
  

Laat uw geweten zuiver zijn, 
helder als dag en zonneschijn, 

want God ziet alles van omhoog 
klaar als de dag met helder oog. 

  
En laat uw licht als hemellicht 

schijnen voor ieders aangezicht, 
zodat het ieder helder is 

dat God uw licht, uw helper is. 
  

De hemel immers is nabij! 
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij 

en door de stralen van uw gloed 
wordt alles wat er leeft gevoed. 

  
Dit is uw dag want God zijt daar, 

dit is een dag als duizend jaar. 
Verdrijf mijn zonde als de dauw, 
o God wien ik mij toevertrouw! 

  
Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 

lof zij de Geest, der liefde vuur, 
loof God vandaag van uur tot uur! 

  
(NLB 214) 

  
 
 
 

Schakel:       Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij woensdag 18.00 uur   Kopij voor 20 september  


