Orde van dienst zondag 20 oktober 2024 Opgang-Ichtus (in de De Opgang)

Orgelspel
Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad
Stilte rond de paaskaars

Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 268)

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd. Refrein:  Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

2 En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: "Uw wil geschied’. Refrein

3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg. Refrein

4 Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein
Bemoediging en Groet

Gebed

Zingen: Psalm 136: 1 en 2

1 Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Inleiding op de dienst

2 Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.



Zingen: Psalm 136: 11,12 en 13

11 Loof de Heer, die in de nacht 12 Loof de Heer, die al wat leeft
der vernedering aan ons dacht, dagelijks zijn spijze geeft,
die de tirannie verdrijft die ons laaft en die ons voedt.
door zijn gunst die eeuwig blijft. Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van:
In de kerk van iedereen valt iets te beleven.
In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn.
In de kerk van iedereen mag je samen vieren.
In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent.
Refrein:  Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.
Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.

Lezen: Filippenzen 2:1-11

Zingen: NLB 840:1,2en 3

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,-
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Lezen: Marcus 10: 32 - 45

Overdenking



Zingen: Ik wil jou van harte dienen (Opwekking 378)

1 Ik wil jou van harte dienen 2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
en als Christus voor je zijn. vinden bij elkaar houvast.
Bid dat ik genade vind, dat Naast elkaar als broers en zusters,
jij het ook voor mij kunt zijn. dragen wij elkanders last.

3 Ik zal Christus' licht ontsteken 4 1k zal blij zijn als jij blij bent,
als het duister jou omvangt. huilen om jouw droefenis,
Ik zal jou van vrede spreken al mijn leeftocht met je delen
waar je hart naar heeft verlangd. tot de reis ten einde is.

5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Mededelingen en collecte
Gebeden

Zingen: Bewaar de eenheid van Gods Geest (Weerklank Gz 73)

1 Bewaar de eenheid van Gods Geest, 2 Een lichaam en een Heil'ge Geest,

de eenheid die God geeft. die de gemeente leidt.

Hij schept gemeenschap onderling, Een hoop omdat de Heer ons riep
waar de gemeent' uit leeft. in zijn goedgunstigheid.

De Heer geeft liefde voor elkaar Een Heer en een geloof in Hem,
en maakt ons eensgezind. een doop in 't watergraf

Wie leeft in vrede laat het zien, Een God en Vader die aan ons
dat liefde samenbindt. zijn heil en vrede gaf.

3 Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.
God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Zegen Zingen: ZZZ 19(a)

God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder, als baken bij ontij
en verte die wenkt, als groet op je lippen
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.



