
Liturgie zondag 6 oktober in de Opgang 10.00 uur.   
Voorganger Mw. D. van Oort. 

Deze dienst is te beluisteren en/of te zien via kerkomroep.nl  (Opgang) 

Zingen: NLB 986 : 1, 2, 3 en 4 

Lied van de maand, wordt geoefend o.l.v. Iena Pals 

1 De oorsprong van leven en licht 
  is God die zijn woord heeft gegeven 
  dat, niet te weerstaan, is gericht 
  op wording van licht en van leven. 
 
2 Die woorden van leven en licht 
   heeft God in de vroegte gezongen. 
   Zijn lied was een scheppend gedicht, 
   zijn stem heeft het duister verdrongen. 
 
3 Het duister, de macht van de dood, 
   verdween voor het licht dat God baarde; 
   het licht was zijn schepping tot brood, 
   de vrucht was het leven op aarde. 
 
4 Wij zingen een loflied voor Hem 
   die ons door de nacht zal bewaren, 
   want licht zal er zijn waar zijn stem 
   het lied zingt van hemel en aarde. 

Orgel  

Kerkenraad komt binnen 

Luiden van de klok 

Moment van stilte 

Welkom  

Zingen NLB 632 : 1 en 3 

1 Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht  
heeft Hij ons licht aangeheven.  
 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte elkander  
verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam.  
en U in waarheid aanbidden. 

 



Onze hulp en groet 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V.: Die in ons gelooft 

A.: DIE ONS DRAAGT DOOR DE DIEPTE HEEN 

V.: En bij wie de bron van leven is. 

A.: MOGE ZIJN GEEST BIJ ONS ZIJN IN DEZE VIERING 

      AMEN 

V.: De Heer zal bij u zijn 

A.: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Kyriëgebed 

Glorialied NLB 117a : 1 en 2 

1 Gij volken loof uw God en Heer 
   wilt Hem het loflied zingen. 
   Laat de fonteinen van zijn eer 
   in ieder hart ontspringen, 
   omdat Hij u verkoren heeft, 
   omdat Hij u genade geeft, 
   door Christus, halleluja. 
 
2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 
   voor allen allerwege, 
   zijn waarheid en zijn tederheid 
   als overvloed van regen. 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
   en geeft om niet de zaligheid. 
   Zing, zing Hem, halleluja. 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderen naar de nevendienst 

Lied KND: De kerk van iedereen 

Eerste lezing  Jona 2 : 2 - 8 

Zingen NLB 350 : 1, 3 en 7 

1 Het water van de grote vloed 
   en van de zee zo rood als bloed, 
   dat is de aardse moederschoot, 
   dat is de diepte van de dood. 
 
3 Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
   als God ons niet bij name noemt, 
   maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
   door 't water van de doodsjordaan. 
 
7 Gij heft de aarde aan het licht 
   door diepte heen en door gericht, 
   eens zal zij bloeien als een roos, 
   een dal van rozen, zondeloos! 



Tweede lezing  Matteüs 14 : 22 – 33 

Fragment Frodo en Sam  

Overdenking 

Moment van stilte 

Zingen NLB 918 : 1, 2, 3 en 4   

 1 Stem die de stenen breekt, 
tijding in duistere nacht, 
stem die in stilte spreekt: 
ik ben nabij, wees niet bang. 
 
2 Sprak al voor nacht en dag, 
voordat ik woorden sprak, 
stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
3 Rondom mij in verdriet, 
dichtbij waar ik ook ben, 
angst ondermijnt mij niet: 
Ik ben het, dat is jouw stem. 
 
4 Mocht ik de leegte zien, 
dan delen wij ook die. 
Ik zie en hoor je niet 
en ben niet bang: Jij bent hier. 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Dankgebed en voorbeden 

V.: Zo bidden wij U allen tezamen 

A.: HEER, HOOR ONS BIDDEN, LAAT KOMEN UW RIJK!  (NLB 368 J) 

Moment van stil gebed  Onze Vader 

Mededelingen 

Bestemming inzameling gaven:  

1e voor Kerk In Actie Wereld diaconaat, Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van 

vrede. 2e voor de wijkkas 

Slotlied Een opstandingslied, uit: Rakelings nabij 76, Alfred C. Bronswijk  

 (mel.: gezang 341 LvdK) 

1 Sta op als mens van zegen, 
verspreider van het licht, 
aan wie is af te lezen 
de glans van Gods gezicht. 
Aan wie is uit te horen 
de waarheid van zijn stem. 
Sta op als mens van zegen, 
geroepene door Hem. 
 

Wegzending en zegen 

2 Sta op als mens van liefde, 
die omziet naar het hart. 
Als schuilplaats tijdens stormen, 
bij dat wat ons benart. 
Als anker in de branding 
met vaste grond in Hem. 
Sta op als mens van liefde, 
geroepen door Gods stem. 

 


