
Liturgie zondag 17 november 2024 – dienst in de Opgang 10.00 uur. 
Deze dienst is te beluisteren/bekijken via Kerkomroep.nl. 
 
Voor de dienst oefenen lied van de maand: NLB  
Orgelspel 
Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad 
Stilte rond de paaskaars 
 
Enkele woorden en luisteren naar: Om Liefde (t: H. Oosterhuis) gezongen door Paul de Leeuw 
 
Zingen: De ruimte die wij binnen zijn gegaan ZiH 62: 1 en 2 
1 De ruimte die wij binnen zijn gegaan, 
het uur dat wij hier in Gods Naam betreden, 
ademt de diepste zin van ons bestaan, 
verbindt ons heden met een ver verleden 
en kondigt ons een nieuwe toekomst aan: 
het Koninkrijk van liefde en van vrede. 
 
2 In deze ruimte hangt dit uur de sfeer 
dat wij elkaar in Christus' Naam ontmoeten. 
We luist'ren naar de woorden van weleer 
waarmee wij onze eigen wegen zoeken; 
we treden in het voetspoor van de Heer 
en willen ons hier met Zijn liefde voeden. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: ZiH: 3 
3 Dit is een huis van vreugde en verdriet, 
een ruimte om te huilen en te lachen 
en om met een gebed, een woord, een lied 
te hopen op het Rijk dat wij verwachten. 
Dit is de plek die ons de kansen biedt 
voor onze en elkanders beste krachten. 
 
Inleiding op de dienst 
Gebed 
 
We luisteren naar: Laat mij maar zingen (t: H. Oosterhuis) gezongen door Edsilia Rombley 
 
Zingen: NLB 770: 2 en 4 
2 Eens zullen de mensen het weten 
   en roepen van stad tot stad: 
   'De God op de Sion gezeten 
   is de Enige! Laat ons vergeten 
   de haat onzer twisten en veten 
   en gaan wij naar Hem op pad!' 
 
4 Eens zullen de volken u eren, 
   o volk dat Ik heb gesticht; 
   eens zullen die 't aardrijk regeren 
   tot Mij en elkaar zich bekeren, - 
   dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
   't verzoeningsmaal aangericht. 
 
Kinderen naar voren voor de kindernevendienst – Zingen: In de kerk van iedereen 
 
Lezen: Leviticus 19: 1-2 en 9-18 en Marcus 12: 38-13: 2 
 
Zingen: NLB 146C: 1 en 2 



1 Alles wat adem heeft love de Here, 
   zinge de lof van Israëls God! 
   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
   Die lijf en ziel geschapen heeft 
   worde geloofd door al wat leeft. 
   Halleluja! Halleluja! 
 
2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
   zij keren eens tot de aarde weer; 
   rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
   niemand gedenkt hun daden meer. 
   Machtigen wankelen in hun waan,- 
   roepen wij dan de Here aan. 
   Halleluja! Halleluja! 
 
Overdenking 
 
We luisteren naar: Met niets van niets (t: H. Oosterhuis) gezongen door Berget Lewis 
 
Zingen: NLB 146C: 3, 5 en 7 
3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 
   die Jakobs God als helper heeft! 
   Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
   die dag aan dag met Christus leeft? 
   Wie met de Heer te rade gaat, 
   die staat Hij bij met raad en daad. 
   Halleluja! Halleluja! 
 
5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
   Hij die u recht verschaft is hier! 
   Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
   dorstige, zie de heilsrivier! 
   Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
   God schenkt genade velerlei. 
   Halleluja! Halleluja!. 
 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
   Hem die zo grote dingen doet. 
   Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
   zinge nu blijde: God is goed! 
   Love dan ieder die Hem vreest 
   Vader en Zoon en Heilige Geest! 
   Halleluja! Halleluja! 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst  
Gebeden 
 
Collecte 
1e collecte is diaconie, 2e voor PGEmmen  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:  
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 17 november  
“Ichthus/Opgang of via de Scipio app. 
  
We luisteren naar: Nieuw begin (t: H. Oosterhuis) gezongen door Huub van der Lubbe en Trijntje 
Oosterhuis 
 
Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
   God, laat mij voor uw aangezicht, 



   geheel van U vervuld en rein, 
   naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
   een geest van licht, zo klaar als Gij; 
   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
   en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 
Zingen: ZZZ 19(a) 
1 God zal met je meegaan als licht in je ogen 
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 
en arm om je schouder, als baken bij ontij 
en verte die wenkt, als groet op je lippen 
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 


