De Schakel

Zondag 10 november 2024

Week 46, jaargang 27

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.
www.ichthus-emmermeer.nl

Begroeting: Dames G. Wanders en A. Sijbom
Voorganger: Mw. J. Keim-de Wit

Organist: Dhr. G.J. Olijslager
Ouderling: Mw. H. Hendriks
Diakenen: Mw. J. Fransen
Lector: n.v.t.

Koster: Dhr. H. Wiersema

Weekkoster: Heren D. Warringa en A. de Jonge
Koffieschenken: Nelleke en Herman Van der Kamp

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Di: 19.00 uur: Kl. Kerkenraad (bij Tiddo)

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, gastvrouw Anneke van Essen
Wo: 19.30 uur: Gemeenteavond

Vr: 13.30 uur: Schakel bezorgen: H. v.d. Kamp

Komende dienst: 17 november, 10.00 uur in de Opgang
Voorganger: Ds. G. Kajim

De bloemen mogen met een groet van de gemeente
gebracht worden naar:

Mw. J. Alberts (Boksdoorn 18) Holdert kamer 709,
Hondsrugweg 101, 7811 AB Emmen.

Opbrengst collecten in de kerk:
1¢ collecte 27 oktober € 88,35, 2¢ € 65,55
1@ collecte 3 november (Opgang) € 121,25, 2¢ € 119,60

Wij heten van harte welkom in onze gemeente:

Mevrouw |.C.E. Davids-Finkensieper, Vossepad 252, (Heidehiem) 7822 BG Emmen.
Verhuizing:

-Mw. G. Bijker-Kuiper is verhuisd van de Horst naar Holdert, kamer 612.

Gré doet u allen de hartelijke groeten.

-De heer J. Huizinga (Weerdingerstraat 92) is verhuisd naar Heidehiem, Vossepad 374

Huwelijksjubileum

Op zondag 17 november a.s. hopen de heer en mevrouw Frank en Alie Knigge-Hovingh, van
Blankenheimstraat 36, hun 60 jarig huwelijk te vieren. De Ichthus-gemeente feliciteert hen harte met
deze mijlpaal en we wensen hen een hele fijne dag toe.
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Bedankje:

Afgelopen zondag werd er door Rika Lanting een geweldig mooi boeket namens jullie allemaal,
gebracht. Echt een verrassing, een erg mooi herfst boeket met prachtig mooie chrysanten!

Ik geniet hier nog heel lang van!

Heel hartelijk dank, Janny Boeijenga.

Giften:
Van een gemeentelid mochten wij een gift van € 2500,00 ontvangen voor de wijkkas,
Wij kunnen het goed gebruiken! Hiervoor heel veel dank! De kerkrentmeesters.

Mantelzorgzondag

Vandaag kunt u weer een roos meenemen om uit te delen aan een mantelzorger.

Binnen Ichthus kennen we een aantal gemeenteleden die mantelzorger zijn, voor hen ligt —ter
bemoediging en als teken dat we aan hen denken- een roos klaar met een kaartje waarop hun naam
staat. Op het kaartje staat:

Voor je tijd, je inzet
gisteren en morgen

wil ik je vandaag bedanken
voor jouw goede zorgen.

Wilt u een roos bezorgen bij een gemeentelid dat mantelzorger is, kijk dan eerst even bij de
rozen met naam zodat die in elk geval bezorgd worden bij deze gemeenteleden.

Er zijn ook rozen met een kaartje zonder naam. Die kunt u meenemen voor iemand anders.

Er staan diakenen achter de tafels, zij hebben ook een lijst met namen, dus vraag hen gerust om
advies.

Hartelijk dank voor uw medewerking bij het bezorgen van deze rozen. De diaconie.

Uitnodiging voor de gemeenteavond woensdag 13 november a.s. in Ichthus,

d 'Zeihuuvzaal om 19.30 uur
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen we u/jullie hartelijk uit voor de gemeenteavond.
Agenda voor deze avond:
Opening
Meditatief moment
Mededelingen
Samenwerking Emmen Zuid
Hoe gaat het tot nu toe? Vervoer? Koffiedrinken? activiteiten?
Elkaar leren kennen
Hoe verder?
- Twee wekelijks samen kerken?
- Hoogtijdagen samen kerken?
- Alle diensten samen kerken?
- Wanneer samen?
-in 20257
- Pasen 20257
- Pinksteren 20257
- Later?
- Naam?
- Voorstel gezamenlijk gemeenteavond met Zuid in voorjaar 2025
1. Financién

2. Rondvraag
3. Sluiting
We sluiten af met een hapje en een drankje, hiervoor ook van harte welkom.

Graag tot dan en met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba



zwachtels voor mensen met lepra

“Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: fjij hebt lepra’. Mensen
N met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest

| kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten
of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en
roept ons op: 'genees zieken, reinig melaatsen'. Het is ons doel om in
2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra
vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo leprabesmetting te
stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de
kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en
mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken”
zo schrijft de Leprazending op haar website.

In 6 maanden tijd, van april t/m september hebben meerdere mensen uit de Opgang en Ichthus,
zwachtels gebreid voor de Lepra Zending.

Deze zwachtels van 100% katoen kunnen gebruikt worden door mensen met lepra om hun voeten of
handen te verbinden na een operatie. Deze katoenen zwachtels absorberen vocht en voelen niet
zweterig aan in landen waar de temperaturen hoog zijn én kunnen hergebruikt worden. De zwachtels
geven de patiént stevigheid en vormen een verzachtende laag om de gevoelige wonden.

Om de zwachtels te versturen is ook geld nodig; daaraan besteden we deze zondag de 1¢ collecte.
Van harte bij u aanbevolen.
De diaconie
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Filmavond in de huiskamer bij de familie Misker

Dit seizoen wordt weer de mogelijkheid geboden om in huiskamersfeer
naar een prachtige en indrukwekkende film te kijken.

In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit Misker, Odoornerweg 4
hangt een groot scherm en er is zitruimte voor ongeveer 30 bezoekers.
Na afloop is er een nazit met hapje en drankje om nog even wat na te
praten.

De eerste filmavond is op zondag, 24 november, aanvang 19.30 uur.

The inn of the sixth happines.

Een Engels dienstmeisje (Ingrid Bergman) droomt ervan zendeling te worden en reist naar China om
daar een herberg te openen voor ezeldrijvers op doorreis door de bergen. Langzaam wint ze het
vertrouwen van de lokale bevolking en het hart van een Europese kolonel.

Ze bekeert een machtige mandarijn tot het Christendom maar haar grootste moment komt wanneer ze
tijdens de Japanse invasie honderd thuisloze kinderen door vijandelijk gebied naar veilig terrein
brengt.

Een schitterende film, gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Graag opgave per mail: geawarringa@planet.nl

e Ans en Gerrit sponsoren nog steeds het project van Soupkitchen in Namibie, en hebben

daarvoor altijd een spaarbusje klaar staan.

e Als gasten kunnen we daar misschien een bijdrage in doen
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Dinsdag 12 november lezing Huub Oosterhuis in de Schepershof.

Tonnis Bos vertelt ons over de bekende theoloog en dichter Huub Oosterhuis.
Hij overleed op eerste Paasdag 2023 op 89 jarige leeftijd. Huub schreef zo’'n zevenhonderd
kerkliederen en gebeden. Prachtige liederen, de basis voor het repertoire van de Cantorij de
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Schepershof. Een groot aantal is opgenomen in ons Liedboek. Ook nam hij culturele initiatieven
waarin hij religie, poézie en politiek bij elkaar bracht. Wie is hij? Wat dreef hem? Dat horen we op de
V&T middag van 12 november. We luisteren, kijken naar beelden en zingen een paar van zijn
liederen.

Aanvang 14.30 uur, de koffie staat klaar vanaf 14.00 uur. Welkom!

Wie bakt de lekkerste/mooiste taart

Bij het GeefGoedFestival is er ook een taartenwedstrijd. Het idee is heel simpel, bak thuis een lekkere
taart of cup cakes, breng deze op 23 november tussen 9 en 10 uur naar de Opgang, daar worden ze
beoordeeld door een jury. Rond 15:30 wordt bekend gemaakt wie er heeft gewonnen. Er is een senior
en junior categorie. De taarten worden per stukje verkocht en voor wie is het een prijs bij het Rad van
Fortuin.

Spullen nodig

Voor het Rad van fortuin kunnen we nog steeds leuke prijzen gebruiken. Ook zijn we nog op zoek
naar gebruikte kerstspullen en zo goed nieuwe puzzels, speelgoed en spelletjes.

Ook kunnen we nog altijd vrijwilligers gebruiken.

De spullen volgende week ingeleverd worden ( 19-11, 20-11, 21-11 van 1330-1630 of 22-11 van
1430-1700)

Geef je op en info:GeefGoedFestival@gmail.com

Actie schoenendoos
Ook dit jaar houden we weer de actie “schoenendoos” in de Opgang.

Wat kunt u doen om weer zoveel mogelijk kinderen blij te maken:

geld doneren vé6r 10 november, zodat wij zelf spullen voor in de doos kopen
geld doneren vé6r 28 november, voor de transport kosten (Dit is € 5,00 per doos).
Spullen inleveren voér of op 10 november.

Gevulde dozen inleveren tot en met 28 november

Geld doneren kan via de Scipio app of u levert een enveloppe met geld in.
Ook kunt het geld rechtstreeks overmaken aan de organisatie:
NL83INGB0000334243 t.n.v. Stichting Global Aid “Network Holland”
onder vermelding van “Schoenendoosactie de Opgang”

Op www.schoenendoosactie.nl kunt u zien wat er in de schoenendoos gestopt kan worden.

Inleveren kan In de Opgang, er staat een krat in de hal:

Vanaf 4 t/m 23 november.

Op de dinsdag/woensdag en donderdag van 13.30 uur-16.30 uur en op de zondag.
Namens de kinderen willen wij alvast iedereen bedanken.

Alice Fransen (06-41 14 35 75)

Agnes Dubbelboer ( 06-20 61 29 03, graag via What's app of agnesdubbelboer@gmail.com)
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Concert Oratoriumkoor Assen in de Adventskerk te Assen op 30 november om 20.00 uur.
Het Oratoriumkoor Assen gaat weer optreden met een prachtig afwisselend programmal!

Om te beginnen met werken van Anton Bruckner (1824-1896).
Het eerste is het buitengewoon intense Ecce Sacerdos. Centennial
Dit stuk was gecomponeerd om te worden gebruikt als processiemuziek
voor de intrede van de bisschop van Linz (Oostenrijk) in de kathedraal
aldaar, daarom moest het majestueus en enigszins ceremonieel van
karakter zijn. En u zult het horen: dat is het!

Het tweede stuk is van een heel andere aard, een Libera me,

Domine ("Bevrijd mij"), oorspronkelijk een gebed dat naast de doodskist
gebeden wordt, direct na het requiem en voér de begrafenis.

Na Bruckner wordt het Requiem, opus 48 van Gabriel Fauré (1845- )
1924) uitgevoerd. \ e
Een requiem is een muziekstuk voor de katholieke mis die voor » 7
overledenen wordt gehouden (missa pro defunctis). De benaming komt
van de eerste zin van de tekst, "Requiem aeternam dona eis, Domine",
wat "Geef hen eeuwige rust, Heer" betekent. 'Requiem' betekent dus
rust. Waar de meeste requiems verdoemenis en rouw verklanken, heeft
Fauré juist een requiem vol hoop gecomponeerd. "Een blik naar de hemel en niet naar de hel", zo
omschreef een Franse kunstcriticus dit werk. Die blik wordt u op 30 november ook gegund!

Het koor sluit af met het Mottetto per san Paolino van Giacomo Puccini (1858-1924).

Dit was Puccini's eerste bekende sacrale (heilige) werk, dat werd gecomponeerd tijdens zijn schooltijd
(hij was 18 jaar!) aan het "Istituto Pacini" in Lucca. De tekst was een hymne aan de beschermheilige
van Lucca, de stad waar hij geboren is. Het werk was daar zo populair dat het in 1880 vier keer werd
uitgevoerd. Als u dit werk gehoord heeft, zult u dat vast begrijpen. Het klinkt een beetje als een
nationaal — in dit geval lokaal — volkslied!

Concert ) &

Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

N. v.d. Kamp tel: 06 37457281 kopij voor woensdag 17.00 uur.
Wijkredactie “Op Weg” :

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel. 06 53179975 Kopij vo6r 22 november
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