
Zondag 22 december 2024. week 52,  jaargang 27 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling 
kunnen dit nummer  bellen, of per mail pastoraatichthus@gmail.com 
******************************************************************************************************************* 
De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                 
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl      
******************************************************************************************************************** 
Begroeting: Mw. Hendriks  

Voorganger: Ds. B. Altena 

Organist: Dhr. H. Vink 

Ouderling: Mw. H. Hendriks 

Diakenen: Dhr. G. Fleming 

Lector:  Mw. I. Pals 

Koster:  Dhr. R. Wanders 

Weekkoster: Heren R. Wanders en T. Boerhof 

Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge 

 

Agenda: 

Ma:  19.30 uur:   Ichthuskoor 

Vr:    13.30 uur:  Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 

  

Komende diensten:  
24 december 19.30 uur in de Kapel, ds. G. Kajim 

25 december 10.30 uur in Ichthus, ds. G. Kajim  
29 december 10.00 uur in de Opgang, Mw. Dekker-Averesch 

  

 
De bloemen mogen met een groet van de gemeente  
gebracht worden naar:  
  

 
  
Mevrouw J. Middeljans-Klok, Seinstraat 74, 7811 GV Emmen 
  
  
 

Bij de collecte: Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk 
jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel 
kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het 
kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich 
verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.  
Geef in de collecte en ondersteun het jeugdwerk van de  
Protestantse Kerk  
  
Opbrengst collecten in de kerk: 
1e collecte 8 december  € 67,90, 2e  € 83,75 
1e collecte 15 december  (Opgang)  € 104,55, 2e  € 83,45 
 
Bedankje: Zondag verrast met een prachtig boeket bloemen, na mijn knieoperatie.           
Hartelijk dank hiervoor, groet Geert  Wubs 
 
Gespreksgroep: De mens en zijn verhaal  
Vorig jaar gebruikten we als januarigespreksgroep het boek van Fokke Obbema met als titel ‘Een 
zinvol leven’ met als ondertitel ‘De mens en zijn verhaal’. In dit boek houdt Obbema  interviews met 
mensen met heel diverse opvattingen over wat voor hen in het leven leidend is. Ze zijn allemaal op 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
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zoek naar de zin van hun leven en geven daaraan ook mede vanuit hun levensbeschouwing op 
diverse manieren invulling. We kozen als gespreksgroep in januari 2024 enkele interviews uit dit boek 
en het inspireerde ons om samen van gedachten te wisselen over zingeving en eigen opvattingen en 
levenservaringen. Ook leidde dit tot het delen van eigen levensverhalen van deelnemers.  
In het Voorwoord van  ‘Een zinvol leven’ lezen we dat ‘het boek is op te vatten als een innerlijke reis’. 
We hebben ervaren dat het lezen en de gesprekken daarover echt daartoe uitnodigen. 
Na vier gespreksmiddagen vonden we dan ook dat we komend jaar met elkaar en graag ook met 
nieuwe deelnemers hieraan een vervolg willen geven. 
Bij de keuze van de interviews uit het boek kunnen we diverse accenten leggen. De eerste middag 
komt de gespreksleider met een thema en een hoofdstuk uit ‘Een zinvol leven’ en aan de hand van 
een voorstel overleggen we als groep welke hoofdstukken we verder kiezen. Bij de keuze zal, zo 
spraken we toen al af, in ieder geval ook  het thema spiritualiteit aandacht krijgen. 
Het boek in bezit hebben is handig maar niet beslist noodzakelijk. 
Doe je mee? 
(Maximaal aantal deelnemers 15. Bij meer deelnemers bekijken we of we een tweede groep kunnen 
starten.) 
Data: 7, 14, 21 en 28 januari 

Tijdstip: Dinsdagmiddagen van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur 

Plaats: Ichthus 

Gespreksleider: Geert Renkema 

Aanmeldingen: geertenlenierenkema@gmail.com of telefonisch 640966 

DE PG EMMEN EN VLUCHTELINGEN 
‘Het strengste asielbeleid ooit’. De grenzen moeten dicht. Stoppen met de minimale Bed-Bad-Brood 
opvang. Ook hier in Emmen. Die zaken horen en lezen we tegenwoordig dagelijks.  
De Protestantse Gemeente Emmen wil laten zien dat ze een andere manier van doen voorstaat als 
het om de opvang van vluchtelingen gaat. We zien de vluchtelingen als een mens die hulp nodig 
heeft. Die verder wil met haar of zijn  leven. Een werkgroep van de PG Emmen, die nu ruim een jaar 
bestaat, begeleiden op dit al vijf gezinnen. En dan kunnen er best nog meer worden.  
Voor elk gezin werken we met drie buddy’s. Drie vrijwilligers. De begeleiding van de huidige vijf 
gezinnen is geregeld maar we zoeken nog mensen die ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen 
willen steken voor mensen die nog komen. 
En we zoeken woonruimte. Dat doen we samen met de Thuisgevers organisatie uit Kampen. De 
ruimte die gezocht wordt kan een (deel van) een gezinswoning zijn, een bedrijfswoning, een pastorie, 
een vakantiewoning of een bedrijfsruimte of schoolgebouw die kunnen worden omgebouwd tot 
wooneenheden. 
Wilt u als buddy meewerken en/of weet uw woonruimte neem dan contact op door te bellen met 06 
52664763 of door een mail te sturen naar kor.louissen@ziggo.nl. 
 
Gezellige oudejaars ’oliebollen’ ontmoeting op maandag 30 december in de Opgang. 
De afgelopen jaren kwamen we oliebollen te kort. Dus dit jaar bakken we wat extra. En natuurlijk zijn 
er ook knijpertjes (worden ook ter plekke gebakken) en is er wat te drinken. Kortom, een echte 
gezellige oudejaarsbijeenkomst voor alle mensen van Ichthus en de Opgang. En natuurlijk zijn ook 
alle andere mensen van harte welkom. Veel mensen hebben die dag voor oudejaarsdag vrij. En dan is 
het gewoon plezierig en gezellig elkaar nog even te ontmoeten. Onder het genot van een drankje, een 
knijpertje en een oliebol. De Opgang is op 30 december open van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Kan ook wat later worden, want gezelligheid kent geen tijd…. U en jij zijn van harte uitgenodigd. 
Graag tot dan! 
 
Lieve mensen, 
De Werkgroep Vluchtelingen van de Protestantse Gemeente in Emmen oftewel De Thuisgevers 
wensen jou en u een mooi en inspirerend kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 
het komende jaar 2025. Dat we als kerk en als vrijwilligers de moed en durf hebben door te gaan met 
ons hart open te stellen voor mensen die hun land en huis hebben moeten ontvluchten.  
Hartelijk dank voor uw en jou inbreng en het vele werk wat er is gedaan. Complimenten! 
 
De link met het lied ‘Maak ons hart onrustig, God'   
https://www.youtube.com/watch?v=aZ1oRp3esEM 
een lied dat werd gezongen aan het einde van de TV uitzending van ‘Petrus in het land’  
over het kerkasiel in Kampen. 
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Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Kor Louissen, Coördinator 
06 52664763 
 
 
Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com 
Nelleke v.d. Kamp tel. 06-37457281 kopij voor de Verbinding van 29 december inleveren 
voor(vanavond) zondag 22 december 17.00 uur! 
Wijkredactie “Op Weg” : 
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl 
Hennie Hendriks tel. 06 53179975   Kopij vóór 27 december 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
 


