De Schakel

Zondag 8 december 2024. week 50, jaargang 27
Pastoraat telefoon: 06-41872814 Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling
kunnen dit nummer bellen, of per mail pastoraatichthus@gmail.com
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De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl
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Begroeting: Dames C. Bloemberg en |. de Jong
Voorganger: Ds. G. Kajim

Organist: Mw. |. Veldman
Ouderling: Mw. J. Keim

Diakenen: Mw. J. Fransen
Lector: Mw. G. Venema
Koster: Dhr. J. Venema

Weekkoster: Heren D. Warringa en A. de Jonge
Koffieschenken: Dhr. en mw. Warringa

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Di: 19.30 uur: Agenda cie. Brede kerkenraad (Bij Tiddo)

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, gastvrouw Gea Berends
Vr: 13.30 uur: Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting

Komende dienst: 15 december 10.00 uur in de Opgang
Voorganger: Ds. G. Kajim adventsfamiliedienst.

De bloemen mogen met een groet van de gemeente
gebracht worden naar:

Mevrouw A. Kleefman-Bosma, Uilenveld 21, 7827 GC Emmen.

Opbrengst collecten in de kerk:
1¢ collecte 24november € 94,80, 2¢ € 82,17
1¢ collecte 1 december (Opgang) € 234,15, 2¢ € 171,77

Bij de collecte van 8 december: Werelddiaconaat Ghana

Een beter inkomen voor boerinnen Collecteafkondiging (Tip: koop een potje sheaboter en laat zien
wat het is) Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen
of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders,
vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om rond te komen van de
opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen
leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het
gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van sheanoten. Ze maken er boter van om te
verkopen. Sheaboter is als boter of verzorgingscréme ook in Nederland te koop.

De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om
efficiénter te werken en beter samen te werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen
bewaren en de boter met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de producten tegen
een betere prijs te verkopen. Mede dankzij deze collecte kan de Ghanese kerk om steeds weer
nieuwe boerinnen ondersteunen. Van harte aanbevolen.
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Verhuizing:
Vorige week stond in de “Verbinding” dat mw. Lidy Stuit tijdelijk verhuisd is naar Borger. Inmiddels is
ze terugverhuisd naar Emmen en is nu in de Bleerinck is. Kamer ??

Bedankjes

*Wij willen de gemeente heel hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling bij
ons 60 jarig huwelijk. Het was hart verwarmend, zoveel kaarten, apps, en bloemen.
Het heeft ons goed gedaan. Hartelijk dank. Frank en Aly Knigge

*In deze laatste maand van het jaar wil ik graag iedereen die de afgelopen periode mij, ons liefdevolle,
warme, meelevende kaarten, hartelijke berichten heeft gestuurd bedanken.

Tekenen van verbondenheid, in gedachten en gebeden.

De winter en een nieuw jaar ligt in het verschiet, waarin ik uitzie naar mijn pensioen waarin ik verder
kan aansterken.

Hartelijke groet ook namens Chris en zielvolle dagen, toelevend naar Kerst, gewenst!

Janneke de Valk

Giften
ontvangen via mevrouw H. € 50,00 en via mevrouw V. € 50,00 voor de wijkkas.
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18 december kerstmiddag aanvang 12.30 uur.

Wij beginnen met een heerlijke warme maaltijd en daarna de viering.
U kunt zich opgeven bij Gré Venema tel. 615291 of venkal@ziggo.nl
Groet de diaconie
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Filmavond

Op zondagavond, 24 november hebben we in de voormalige showroom met 30 mensen bij Ans en
Gerrit Misker gekeken naar de film: The inn of the sixth happines, een indrukwekkende film die zich
afspeelde in China.

Als dank voor de gastvrijheid van Gerrit en Ans hebben we hun een bijdrage gegeven voor het
Soupkitchen, een project in Namibi&, waar voor 50 euro wekelijks een gezonde maaltijd gegeven kan
worden aan zo’n 100 kinderen. Het bedrag dat door de aanwezigen geschonken werd, was € 234,00,
hartelijk dank! De volgende filmavond is gepland op 16 februari a.s. dan kunnen we kijken naar de
film: La familie Bélier, een prachtige Franse film. Er is zitruimte voor 30 personen.

Opgave kan per mail: geawarringa@planet.nl

StilteCirkel

Op donderdagmorgen 12 december is er weer een Stilte Cirkel van 10.30 - 12.00 uur in Opgang.
Wij oefenen in stilte en gaan eenvoudigweg zitten.

Met een kaars, de kring en op de begeleiding van mijn stem vinden wij

kalmte voor geest en lichaam. Een weldaad in deze tijd.

Van harte welkom, meld je aan als je voor het eerst komt.

dinekevanoort@pgemmen.nl; of 06-43980309

De Helpende Hand

We mochten onlangs weer diverse giften in totaal van 100 euro voor de Helpende Hand ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.

We werden erop geattendeerd dat het bankrekeningnummer van de Helpende Hand in de
Programmakrant 2024-2025 niet correct is vermeld. Hierbij het goede nummer:
NL20RABO0373737106 ten name van SKG Diakonie Prot.Gem.Emmen. Graag vermelden: voor de
Helpende Hand.

Namens het team van de Helpende Hand een hartelijke groet,

Geert Renkema
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Lopend vuurtje in december

Lopend Vuurtje in december is op zondag 15 december (dit is dus de 3e zondag, maar dat heeft met
de sint te maken) We gaan elke 2e zondag van de maand samen wandelen en praten en nadenken
over de tekst voor die zondag. We vertrekken steeds om 9 uur bij de Opgang.

(Daarna, voor in uw agenda: 12 januari). Voor meer informatie: Marleen Vink, 643661.

Actie Schoenendoos
Dit jaar hebben we vanuit de Opgang 96 dozen naar actieschoenendoos kunnen versturen. We willen
daar iedereen, namens de kinderen voor bedanken !! Alice en Agnes

Gespreksgroep: De mens en zijn verhaal

Vorig jaar gebruikten we als januarigespreksgroep het boek van Fokke Obbema met als titel ‘Een
zinvol leven’ met als ondertitel ‘De mens en zijn verhaal’. In dit boek houdt Obbema interviews met
mensen met heel diverse opvattingen over wat voor hen in het leven leidend is. Ze zijn allemaal op
zoek naar de zin van hun leven en geven daaraan ook mede vanuit hun levensbeschouwing op
diverse manieren invulling. We kozen als gespreksgroep in januari 2024 enkele interviews uit dit boek
en het inspireerde ons om samen van gedachten te wisselen over zingeving en eigen opvattingen en
levenservaringen. Ook leidde dit tot het delen van eigen levensverhalen van deelnemers.

In het Voorwoord van ‘Een zinvol leven’ lezen we dat ‘het boek is op te vatten als een innerlijke reis’.
We hebben ervaren dat het lezen en de gesprekken daarover echt daartoe uitnodigen.

Na vier gespreksmiddagen vonden we dan ook dat we komend jaar met elkaar en graag ook met
nieuwe deelnemers hieraan een vervolg willen geven.

Bij de keuze van de interviews uit het boek kunnen we diverse accenten leggen. De eerste middag
komt de gespreksleider met een thema en een hoofdstuk uit ‘Een zinvol leven’ en aan de hand van
een voorstel overleggen we als groep welke hoofdstukken we verder kiezen. Bij de keuze zal, zo
spraken we toen al af, in ieder geval ook het thema spiritualiteit aandacht krijgen.

Het boek in bezit hebben is handig maar niet beslist noodzakelijk.

Doe je mee?

(Maximaal aantal deelnemers 15. Bij meer deelnemers bekijken we of we een tweede groep kunnen
starten.)

Data: 7, 14, 21 en 28 januari

Tijdstip: Dinsdagmiddagen van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Plaats: Ichthus

Gespreksleider: Geert Renkema

Aanmeldingen: geertenlenierenkema@gmail.com of telefonisch 640966

Afscheid ds. Janneke de Valk

Met ingang van 1 januari 2025 gaat ds. Janneke de Valk met emeritaat. De komende weken zal
Janneke nog enkele afspraken plannen en daarna nemen wij afscheid van haar. Janneke heeft
aangegeven niet een groots afscheid in een kerkdienst te willen, maar bij voorkeur in een kleinere
setting. Daarom neemt zij afscheid op 18 december a.s. tijdens de adventsbijeenkomst voor senioren
in Ichthus. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Gré Venema (venkal@ziggo.nl)
We willen Janneke niet met lege handen laten gaan.

De kerkenraad zal nadenken over een passend cadeau.

Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan kan dat op de volgende manieren:

Uw financiéle bijdrage aan het cadeau kunt u overmaken naar de wijkkas o.v.v. Cadeau ds. De Valk.
(Wijkkas Emmermeer NL93RABO 0373 7191 08)

Ook willen we iedereen vragen een kaart te schrijven voor Janneke met een persoonlijke boodschap.
Deze kaart kan ingeleverd worden bij de scriba (Hennie Hendriks) of in de kerk (Opgang of Ichthus) of
bij €én van de kerkenraadsleden.

Wij zullen deze kaarten met wensen en gedachten op 18 december aan Janneke aanbieden.
Namens de kerkenraad, Gea Dost.

Q Herinnering World Servants kerstactie

Zaterdag 14 december kunt u uw bestelling voor de kerstactie ophalen tussen 10:00 en
servants 12:00 uur bij De Opgang, Mantingerbrink 199. Tot dan!
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Kerstconcert Chr. Mannenkoor Valerius Emmen op vrijdag 20 december 2024
Kerstoratorium “Licht en Vrede” onder leiding van dirigent Arjan Verhart.

Medewerking: pianist: Jan Lenselink, sopraan: Martine Salomons, dwarsfluit: Ingrid van der Kleij,
gitaar: Harry Fuhler’

Trompet: Arnoud Meijers. Gesproken tekst: Gerben Kajim

Locatie: Ichthuskerk, Walstraat 21 Emmen. Aanvang: 20.00 uur Zaal open 19.30 uur. Toegang:
voorverkoop € 12,50 euro, aan de zaal 15,00 euro Incl. consumptie na afloop

Kaartverkoop: Toerist info Emmen Raadhuisplein Emmen

Bij de koorleden, Tel. Reserveren 06-51345925

UPDATE ACTIES WERKGROEP VLUCHTELINGEN VAN DE PG EMMEN
De werkgroep van uw kerkelijke gemeente kent in feite twee doelen:

¢ Het vinden van huisvesting voor mensen die in het AZC zitten en wachten op een woning
zodat ze met hun kleven in een voor hun nieuw land kunnen beginnen, en

¢ Het begeleiden van deze mensen en ook vluchtelingen die via de Hervestigers Regeling in
ons land mogen blijven

Als kerk in Emmen begeleiden we op dit moment vier vluchtelingengezinnen die de status hebben om
in Nederland te blijven. We werken met drie buddy’s per gezin. Voor het vijfde gezin wat komende
donderdag, 12 december, in Emmen arriveert zoeken we nog een derde buddy.

We zijn daarnaast op zoek naar geschikte woonruimte. Voor gezinnen of mensen die alleen als
vluchteling gekomen zijn. Het gaat ons daarbij niet om woningen die via Domesta, Lefier etc. worden
verhuurd, maar om woonruimte van particulieren, instellingen of bedrijven. Te denken valt aan een
vakantiewoning bij iemands huis, een leegstaande kosterswoning of pastorie, een bedrijfspand of
schoolgebouw wat met wat aanpassing als woonruimte kan worden gebruikt. We werken daarbij
samen met de landelijke Thuisgevers organisatie.

Weet u woonruimte of hebt u zelf woonruimte beschikbaar, neem dan contact met ons op of geef tips
en adviezen door. Hebt u interesse om als buddy mee te werken? Bel dan met 06 52664763 of stuur
een mail naar kor.louissen@ziggo.nl. Mooi werk wat voldoening geeft.

Morgen, maandag 9 december, mogen we als werkgroep van de PG Emmen ons verhaal vertellen
tijdens het landelijk 'Nationale Hervestigingsoverleg’ en dan zullen we het zeker hebben over de
betrokkenheid en inzet van onze Emmense vrijwilligers (Buddy’s), maar ook zeker over onze
doelstelling om huisvesting te vinden in Zuid Oost Drenthe.

Op dit moment vindt de familie Babayants, die vele jaren in het AZC in Emmen hebben gewoond, een
veilige plek in een kerk, de Open Hof, in Kampen. In het kader van dit kerkasiel worden er 24/7
kerkdiensten gehouden. Een aantal leden van onze Emmense werkgroep levert ook een bijdrage aan
deze diensten. Als kerk bidden wij tot de eeuwige onderstaand gebed, uitgesproken tijdens de
startviering in de Open Hof in Kampen.

Trouwe God,

Bij U brengen wij het gezin Babayants: de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa

en hun ouders Aleksandr en Karina. Bij U brengen wij alle in Nederland

gewortelde asielkinderen en hun ouders. Bij U brengen wij alle mensen

die zich met hart en ziel voor hen inzetten. Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers.
En wij bidden U: geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde. Amen

En nog een drietal adressen die van belang zijn:

e www.dethuisgevers.nl. Hier vindt u alle informatie over de Thuisgevers organisatie, over hun
werk etc. Inclusief een verhaal over Emmen
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e www.alliantievluchtelingenemmen.nl. Hier kunt u alle informatie vinden over tal van
activiteiten van organisaties in Emmen die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van
vluchtelingen.

e www.kerkasielkampen.nl. Met alle informatie over het kerkasiel in Kampen.

Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

N. v.d. Kamp tel: 06 37457281 kopij voor woensdag 17.00 uur.
Wijkredactie “Op Weg” :

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel. 06 53179975 Kopij vé6r 27 december
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