Liturgie zondag 19 januari 2025
De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl

Voorganger: mw. J. Keim-de Wit, organist de heer H. Vink.
De 2¢ zondag na Epifanie — de kleur is groen
Begin van de week van gebed voor de eenheid 2025 van 19 t/m 26 januari

Voor de dienst zingen we het lied van de maand: NLB 210: 1 en 2
1 God van hemel, zee en aarde

Vader, Zoon en Heilige Geest,

die ons deze nacht bewaarde,

onze wachter zijt geweest,

houdt ons onder uw gezag,

ook in deze nieuwe dag.

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer

al mijn angsten, al mijn zorgen

met mij delen wilt, o Heer.

Nooit ben ik geheel alleen:

Gij zijt altijd om mij heen.

We zingen nadat de kerkenraad is binnengekomen:
Geroepen om te zingen 18: 1 (Melodie Nieuwe Liedboek 675 — Geest van hierboven)
1 Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen,

roepen uit donker, roepen om leven,

roepen om licht om Gods woorden te zien.

God zal ons horen, Hij schenkt het leven.

Hij zal ons vragen antwoord te geven,

Samen te leven in zijn gloria

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:
Geroepen om te zingen 18: 2 (Melodie Nieuwe Liedboek 675 — Geest van hierboven)
2 Bijeengekomen, woord in ons midden,

samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten:

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken,

met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!

Jong en oud samen zingen nu “amen” .

God in ons midden, verhoor ons bidden.

Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

Stilte

Voorg: Gezegend zij God in alle eeuwen.
Gem: Nu en voor altijd.
Voorg: Kom, laten we God, onze koning, aanbidden.
Gem: Laten we Christus in ons midden aanbidden,

onze Koning en onze God.
Voorg: Kom, laten we ons neerbuigen voor de Heer,

onze Koning en onze God.

Gem: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.
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Voorg: Christus is in ons midden, onze hulp komt van Hem.

Gem: Dat was Hij, dat is Hij en zal dat altijd zijn.
Voorg: Genade en vrede van God onze Vader,
door Jezus Christus onze Heer,
in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Gem: Amen.

Zingen: NLB 723:1

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim

van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 723: 2

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort

wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

Zingen: NLB 68: 7

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Kyriégebed - Zingen: met begeleiding van lena op de fluit

(gem. gaat zitten)

Gem: Zingt: Kyrie, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (Heer, ontferm U)

Voorg: O God, Schepper en Vader, U heeft de mens gemaakt naar uw beeld en
gelijkenis. Laat alle mensen in de wereld beseffen dat U de enige God
van hemel en aarde bent. Laat hen ook beseffen dat uw Zoon de
Verlosser is van de hele mensheid en dat wij allemaal samen uw volk

zijn. U bent onze enige Heer.



Gem: Zingen: Kyrie, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (Heer, ontferm U!)
Voorg: O Heer Jezus Christus,
U heeft geleden, bent gestorven en opgestaan voor alle mensen.
Laat uw stralende gezicht zien aan iedereen die in nood en ellende
verkeert. Geef kracht aan allen die lijden door ziekte of strijd.
Heb medelijden met iedereen die bang is of in doodsangst verkeert.

Gem: Zingen: Kyrie, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (Heer, ontferm U!)

Voorg: O Heilige Geest, Geest van wijsheid, kracht en liefde, vergeef ons onze
zonden en reinig ons met uw genade.
Help ons in onze strijd tegen de boze geesten in de wereld.
Help ons om alle verleidingen van het kwade te weerstaan.
Laat ons delen in uw geest van rechtvaardigheid en mededogen.

Gem: Zingen: Kyrie, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (Heer, ontferm U!)

Voorg: Heilige Drie-Ene God: Vader, Zoon en Geest, U leeft in goddelijke eenheid
en hemelse gemeenschap. Laat uw aangezicht over ons schijnen voor
vrede en verzoening. Verenig alle kerkelijke leiders voor de bouw van uw
hemels Koninkrijk. Laat alle wereldlijke leiders uw boodschap van
rechtvaardigheid en vrede uitdragen

Gem: Zingen: Kyrie, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (Heer, ontferm U!)
Voorg: Amen

Zingen: Glorialied: Evangelische Liedbundel 218: 1,2 en 3
1 Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed om de Heilige Geest
1¢ Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9 — Nieuwe Bijbelvertaling

Zingen: GrenStaal 14: 1, 2 en 3 (Melodie Nieuwe Liedboek 363)
Dat’s Heren zegen op u daal



1 Hoor, Israél, de Heer is één,
buiten die Ene is er geen.

Bemin uw God uit alle macht,
met hart en ziel, met al uw kracht.

2 Houd de geboden die Ik geef
voor ogen zolang als u leeft.
Geef ze mee aan uw nageslacht,
en spreek erover, dag en nacht.

3 Draag ze als teken op uw hand

en op uw voorhoofd, — als een band.
Schrijf ze ook in uw huizen neer

en in de stad waar u verkeert.

2¢ Schriftlezing: — Johannes 11: 17- 27 — Nieuwe Bijbelvertaling

Zingen: Oude Liedboek Gezang 314: 1 en 3
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
'tis God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d'aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:

één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.

Wij bidden en wij danken sadm,

wij roemen in één Vadernaam.

Overdenking

Zingen: NLB 969: 1 t/m 4

1 In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt

als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Gedicht: Lazarus is opgestaan
Jezus profeteerde en Hij zei:

“Lazarus is heengegaan

maar vertrouw op Mij.

Lazarus zal opstaan.”



Durfde Jezus profeteren

dat een dode op zou staan?
Zou Hij 't sterven kunnen keren?
Dat had niemand ooit gedaan.

Jezus sprak met groot gezag:
"Geloof, zoals door Mij geleerd.
Dan zul je zien wat God vermag:
daardoor wordt de Zoon geéerd.”

Bij het graf was rouw en nood

want hun broer en vriend was dood.
Jezus bad en men kon horen

dat Hij wist: God zou verhoren.

Toen riep Jezus luid:
"L azarus kom uit."

Lazarus is opgestaan

en Jezus tegemoet gegaan.

Hij keerde terug in 't leven.

Een wonder, door God zelf gegeven.

Lazarus is opgestaan.
De dood is voor Gods Zoon

O Jezus, groot profeet,
Zoon van God, de Schepper,
die alles in Zijn handen heetft.

Lies Land - Uit de bundel: Gods telelens Vision Evangelische Uitgeverij Groningen

Afkondiging van overlijden (gem. gaat staan)

Zingen: Nieuwe Liedboek 961

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe. (Gem. gaat zitten)

Dankgebed — Voorbeden — Stilte — Onze Vader

Mededelingen, inzameling van de gaven

1e collecte is voor Ned. Bijbelgenootschap, 2e voor de PGEmmen. U kunt uw bijdrage ook
overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.:
collecte 19 januari “Ichthus” of via de Scipio app.

Zingen Slotlied: Weerklankzangen 73: 1,2 en 3

(Melodie Oude Liedboek Gezang 474) — God roept ons broeders tot de daad
1 Bewaar de eenheid van Gods Geest,

de eenheid die God geeft.

Hij schept gemeenschap onderling,

waar de gemeent' uit leeft.

De Heer geeft liefde voor elkaar

en maakt ons eensgezind.

Wie leeft in vrede laat het zien,

dat liefde samenbindt.



2 Een lichaam en een Heil'ge Geest,
die de gemeente leidt.

Een hoop omdat de Heer ons riep

in zijn goedgunstigheid.

Een Heer en een geloof in Hem,
een doop in 't watergraf

Een God en Vader die aan ons

zijn heil en vrede gaf.

3 Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.

God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.

Volg samen Jezus Christus na,

u die Hem toebehoort.

Zegen: Gem zingt: Amen, Amen



