
Orde van dienst zondag 9 maart 2025 in De Opgang- 
 
Orgel 
 
Kerkenraad komt binnen 
 
Klokgelui 
 
Stilte 
 
Zingen: NLB 1005 : 1, 2 en 4  (vers 1: cantorij; vers 2, 4 én refrein: gemeente en cantorij) 
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht.   Refrein:  Christus, ons licht 

   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
   Christus, ons licht, 
   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord.  Refrein 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd.  Refrein 
 
 
Als de voorganger wordt opgeleid gaan we staan. Op de drempel: 
 
Zingen: NLB 1005 : 5  
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is.   Refrein   
 
Gemeente gaat zitten 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Poëzie 1 
Veertigdagentijd is oefentijd is wakker worden na je winterslaap en je 
opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich. 
Het is in voorjaarstijd je eigen grond omspitten en klaarmaken voor nieuwe 
lente en het zaad van vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart. 
Veertigdagentijd is oefentijd is ruimte maken voor een nieuw begin kijken wat 



kan worden losgelaten. Het is zoveel meer: opwarming om te herleven. 
(Carlos Desoete) 
 
Zingen: NLB 547 : 1, 2, 3, 4 en 5 (vers 1, 2 en 3: cantorij; Refrein: cantorij en gemeente /  
                                                           vers 4 en 5: cantorij en gemeente; refrein: cantorij) 
1 Met de boom des levens 
   wegend op zijn rug 
   droeg de Here Jezus 
   Gode goede vrucht.  Refrein:  Kyrie eleison, 

   wees met ons begaan, 
   doe ons weer verrijzen 
   uit de dood vandaan. 

 
2 Laten wij dan bidden 
   in dit aardse dal, 
   dat de lieve vrede   
   ons bewaren zal,  Refrein 
 
3 want de aarde vraagt ons 
   om het zaad des doods, 
   maar de hemel draagt ons 
   op de adem Gods.  Refrein 
 
4 Laten wij God loven, 
   leven van het licht, 
   onze val te boven 
   in een evenwicht,  Refrein 
 
5 want de aarde jaagt ons 
   naar de diepte toe, 
   maar de hemel draagt ons, 
   liefde wordt niet moe. Refrein 
 
De legende van de nachtegaal 
De zon kwam altijd weer op. Dan werd het ochtend en begon hij de aarde te 
verlichten en te verwarmen. Maar eens bleef hij slapen. Hij sliep zo diep dat 
hij vergat om op te staan. Het bleef nacht. De hemel besloot iemand naar de 
aarde te sturen om de zon te wekken. Maar wie zou er gaan? Na lang beraad 
werd besloten een kleine vogel te sturen: de nachtegaal. 
Waarom de nachtegaal? Omdat die niet alleen zingt in het licht maar ook in 
het donker. Terwijl er een diepe duisternis over de aarde lag, begon de 
nachtegaal te zingen. Er gebeurde niets. De nachtegaal hield aan. Nog 
gebeurde er niets. Zijn verlangen naar het licht veranderde in tranen. 
Langzaam herrees de zon aan de hemel en begon het licht te worden. 
Sindsdien geldt de nachtegaal als symbool van het verlangen. Een geschenk 
van de hemel voor als het donker is.  
(Stephan de Jong) 
 
 



Zingen: Psalm 91 ‘Wie thuis is bij de hoogste Heer’  
               (Coupletten: cantorij en gemeente / Antifoon: cantorij) 
 
Antifoon NLB 535B 
Roept hij Mij, ik antwoord, in zijn nood ben ik nabij 
 
1 Wie thuis is bij de hoogste HEER  2 De nacht beangstigt jou niet meer, 
   en schuilt in zijn ontferming,     de pijl zal jou niet raken. 
   die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,     Al gaan verderf en dood tekeer, 
   mijn toevlucht, mijn bescherming.’    ze kunnen je niets maken.  
   De vogelvanger spant zijn net,     Al vallen duizend strijders neer,  
   de pest zal zich verbreiden -     je zult niet hoeven buigen,  
   maar over jou zal God, die redt,      maar slechte mensen straft de HEER, 
   zijn sterke vleugels spreiden.     daarvan ben jij getuige. 
 
3 God is voor jou een toevluchtsoord; 4 God zegt: ‘Omdat jij mij bemint  
   Hij opent wijd zijn deuren.      zal Ik je trouw bewaren. 
   De Allerhoogste geeft zijn woord     Ik luister naar je als mijn kind, 
   dat niets jou zal gebeuren.      sta naast je in gevaren. 
   Zijn engelen bewaren jou,      Ik ben het die je redding geeft  
   de HEER zal op je letten.      en jou met eer wil kronen.  
   Zelfs leeuwen drijf je in het nauw     Ik zorg ervoor dat je lang leeft; 
   en adders zul je pletten.      mijn heil zal Ik je tonen.’ 
 
Antifoon NLB 535B  
Roept hij Mij, ik antwoord, in zijn nood ben ik nabij 
 
Project met de kinderen  
 
Kinderen gaan naar nevendienst 
 
Poëzie 2 
Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. 
Kijk niet alleen terug naar het verleden 
Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet 
gemerkt? 
De toekomst is al gaande lokt ondanks tegenstand ons weg uit het bestaande 
naar nieuw bewoonbaar land. 
Blijf dus niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt 
Hij, ga iets nieuws beginnen - het is al begonnen, merk je het niet? 
(Compilatie van Jesaja 43 : 19 en teksten van  
Inge Lievaart, Huub Oosterhuis, Dineke van Oort) 
 
Gedachten 
 
Lezen: Genesis 1 : 1 en 2; Genesis 2 : 8 – 11 
 
 
 



Zingen: NLB 978 : 1 en 3  
1 O Here God, - ons liefst verlangen, 
   dit kind van ons, dit liefdepand, 
   wij hebben het van U ontvangen, 
   wij geven 't U uit uwe hand. 
 
3 Geef dat wij niets zozeer begeren, 
   als dat ons kind U kennen zal, 
   die U in Christus onze Here 
   geopenbaard hebt eens voor al. 
 
Poëzie 3 
Zie, de aarde wordt weer wakker, zwart en open ligt de akker, wacht haar 
sluier van teer groen. 
Graan dat in de grond gestorven, voedsel wordt en zaad voor morgen, groei 
die naar het leven leidt. 
Zoveel afscheid in je leven voor je hebt ‘om niet gekregen’, dood die naar het 
leven leidt. 
Nooit zal zich geheel meer sluiten dal van leed, van pijn en duister, maar die 
dood zal niet meer zijn. 
Leven kan niet zonder tranen, schaduw zal ons nooit verlaten, vreugde is 
verwerkt verdriet. 
Leven wordt opnieuw geboren, witte bloesem aan de bomen, wonden helen in 
ons hart.  
(Marijke de Bruijne) 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Gebeden: Na een moment van stilte besluiten we de gebeden door het zingen 
van NLB 536 : 1, 2, 3 en 4  (vers 1 en 4 gemeente; vers 2 en 3: cantorij) 
 

1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
   de tien geboden en de veertig slagen, 
   dit hele leven dat geen leven is. 
 
2 De schepping die voor ons gesloten was 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
   Ons is een loflied in de mond gegeven, 
   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 



Poëzie 4 
Zoals een vlinder met ingevouwen vleugels stil en onopvallend zo is een mens 
beschroomd en ingekeerd 
tótdat in licht en warmte de vleugels zich ontvouwen, de mens in kleur en dans de 
ruimte kiest 
zoals een vlinder zoekt naar voedsel, in de diepte van de bloem de nectar, 
goed en zoet 
zo is een mens 
speurend in de diepte, naar liefde, goed en zoet mens tot mens, de nectar van 
het naaste zijn.  
(Heleen Pasma) 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van geven 
 
Zingen: NLB 834 : 1, 2 en 3  
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
   God, laat mij voor uw aangezicht,     een geest van licht, zo klaar als Gij; 
   geheel van U vervuld en rein,     dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
   naar lijf en ziel herboren zijn.     en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 
 
Poëzie 5 
Vormgeven aan je leven vanuit je kracht en binnen je grenzen ontvankelijk zijn 
voor mogelijkheden hard werken en toch ook 
ongevraagd ontvangen al gaat het anders dan jij had verwacht. 
Gaan en doorgaan opstaan uit droogte horen wie jou roept zien dat wat er wel 
is genieten, glunderend ontdekken het goud in een ander. 
Roeping de ruimte die in je is de stem van de Eeuwige die zich 
binnenstebuiten keert die niet het onmogelijke vraagt die van een vloek een 
zegen maakt die aanjaagt: ga op weg de toekomst tegemoet. 
Hoopvol gaan wij om op bestemming te komen. 
(Annegreet van der Wijk) 
 
Zegen 
Gezegend gaan wij nu van hier, de Geest gaat met ons mee en geeft ons 
moed de aarde in vreugde te bewaren, zo gaan wij niet alleen. Amen 
 
Orgel 


