
Liturgie Pasen 20 april 2025 
Deze dienst is te beluisteren/bekijken via kerkomroep.n.l. (De Opgang, Emmen) 

Voorgangers: Mw. Heleen Hornstra, Mw. Dineke v. Oort en Ds. Gerben Kajim    

 
Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad 
Als iedereen zit, komt het nieuwe licht binnen en zingen we: NLB 601: 1 en 3 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Stilte rond de paaskaars 
Zingen: NLB 970 (met koor): 1 (koor) en 3 
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
   licht van Jezus Christus, 
   vlammen zijn er vele, één is het licht 
   wij zijn één in Christus. 
 
3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   Geest van Jezus Christus,  
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   wij zijn één in Christus. 
 
Groet en op de drempel 
V.: De Heer is waarlijk opgestaan!  
A.: De Heer is waarlijk opgestaan! 
Op de drempel 
V.: Aan het begin van deze viering spreken wij uit dat wij hier bij elkaar zijn in de Naam van de 
Levende God  
A.: die in ons gelooft en die bij ons is in alles wat wij doen  
V.: die de Bron van nieuw leven is 
en met wie wij ons verbonden weten, in afscheid en nieuw begin 
A.: laat het vuur van Pasen ons inspireren, kracht geven en blij maken deze viering! Amen 
 
Zingen: NLB 970: 4 (koor) en 5 
4 Velen mogen dienen als onze Heer, 
   Hij wast onze voeten,  
   velen mogen dienen als onze Heer, 
   wij zijn één in Christus. 
 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
   wij zijn Christus’ lichaam, 
   leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
   wij zijn één in Christus. 
 



Inleiding op de dienst (met o.a. aandacht wereldbol, avondmaalstel, antependia en gedachtenisboek 
en -schaal uit Ichthus en het zingen van twee coupletten op de melodie van NLB 865: 
 
1.Hier in de kerk, nieuw en vol vreugde want wij zijn samen in uw Naam.  
Met groot en klein, zingend en biddend,  
zijn wij verbonden met elkaar Vrede voor ieder onder dit dak geluk aan alle kant:  
het licht van Pasen brandt! 
 
2.Op deze plaats vinden wij adem voor een gezamenlijk nieuw lied.  
Zo wordt het warm, vult zich de ruimte, voelen wij Zijn aanwezigheid.  
Dan is er plaats voor iedereen in dit gastvrije huis: de Eeuwige is thuis! 
 
Zingen: Opwekking 797 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
Refrein… 
 
3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein… 

 
Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
Refrein… 

 
Gebed, afgewisseld door de acclamatie: NLB 368 f (met koor) drie keer in gebed: 1e koor 2e en 3e 
allen 
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 
 
Zingen: NLB 117 d (met koor – vierstemmig): 1e keer koor, 2e en 3e keer allen 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
Project Kindernevendienst: Filmpje – Lied – kinderen naar voren – naar de kindernevendienst 
 



Lezen: Johannes 20: 1-18 
 
Zingen: NLB 608: 1 en 3 
 
1 De steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der 
   schepping staan vol water, maar dicht 
   de rotsen gaan open. 
   Het water zal stromen 
   het water zal tintelen, stralen, 
   dorstigen komen en drinken. 
   De steppe zal drinken 
   de steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
 
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. 
   Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 
   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 
   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 
 
Overdenking 
Zingen: NLB 839: 1 door koor, 2, 3 en 4 allen 
1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee 

 
refrein: 
Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.  
 
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
refrein…. 
 
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein… 
 
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Refrein… 

 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst (o.a. omdraaien plaat) 



Mededelingen, toelichting bij de collecte door Jacqueline Rosie en collecte. 
Onder de collecte kijken we naar een filmpje 
Gebeden 
 
Koor zingt: Look at the world – John Rutter 
1 Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn! 
Kijk om je heen, zie met verwondering. 
Kijk om je heen, er is zo veel dat blij maakt, 
waardoor ons hart van pure vreugde zingt: 
 
refrein: 
Dank aan U, die alles hebt geschapen! 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt: 
al - les wat wij delen, is een zegen, 
één Groot godsgeschenk! 
 
2. Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten, 
kijk naar de regen en zie de zonneschijn. 
Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen 
en zie hoe fraai de wijde velden zijn. 
Refrein.. 
 
3. Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt, 
of hoe een rijke oogst wordt ingehaald. 
leder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren, 
want onze tijden zijn door God bepaald. 
Refrein.. 
 
4. Heel dit geschenk laat ons van harte leven, 
spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit. 
Wie laten wij in al die schatten delen? 
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit. 
Dank aan U, die alles hebt geschapen! 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt: 
alles wat wij delen, is een zegen, 
één Groot godsgeschenk'. 
 
Zegen 
 
Zingen: U zij de Glorie, NLB 634: 1 en 2 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 


